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SNBC EC hafta içi hergün 20:00 


SEİNFELD 


'HİÇBİR ŞEY HAKKINDA" BİR DİZİ SE/NFELD. SIRADAN KARAKTERLERİN SIRADIŞI PERFORMANSI İNSANDA BAĞIMLILIK YARATIYOR. 
JERRY, ELAINE, GEORGE VE KRAMER CNBC-e'YE GERİ DÖNDÜ 


Dokuz sezon boyunca yayınlanan toplam 169 bölümde televizyon tarihinin en çarpıcı devrimlerinden birini gerçekleştirdi Seinfeld. Post-modern yansımalar da içeren bir devrimdi bu. Bir kere dizinin içinde dizinin kendisiyle ilgili, göndermeyi de aşan, doğru- dan bağlar vardı. George'un bir dizi yapmakla ilgili fikrini açıkladığı bölümü hatırlarsınız: 

-Hiçbir şey hakkında bir dizi. 

-İyi de kim seyreder ki bu saçmalığı? 

Bütün “konusuz”luğuna karşın Seinfeld'in aynı süreye sahip sit-com'ların neredeyse iki katı uzunlugundaki senaryoları da işin bir başka dikkat çekici yanı. Konu yok belki, ama “konuşma” çok! 


Hiçbir şey hakkındaki bu dizi, televizyon tarihinin 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en çok etki yaratan dizileri arasına girmeyi de başardı anlaşılmaz “bir şekilde”. 

Kült diziler listesine Seinfeld'i almayacak tek bir otorite bile çıkmayacaktır. 

Jerry, George, Elaine ve bizim favori karakterimiz Kramer 9Oların en çok konuşan televizyon tipleri tartışmasız. 

Zaten birçoğumuzun tanıdığı Seinfeld karakterlerini hatırlatalım. İşte televizyon dünyasının efsane dizisinde bizi bekleyen efsane karakterler: 


Jerry Seinfeld (Jerry Seinfeld) 
Gerçek yaşamı, sahnede sergilediği performanstan çok daha komik olan bir stand up'çı. Evi de bir tür 


sahne gibi. Jerry'nin kapısı her çaldığınnda (ki Kramer için bu geçerli değil, o kapıyı çalmadan direkt girer) yeni bir kahkaha tufanı başlıyor demektir. Bir tane normal komşusu yok Jerry'in. Kendisi de normal sayılmaz zaten. Anne ve babasını tanıdıktan sonra çok da şaşırmayacaksınız Jerry'nin geldiği noktaya. 


Elaine Benis (Julia Louis Dreyfus) 

Kararsız biri. Özelikle erkekler konusunda, Tarihte Jerry'nin sevgilisi olduğu biliniyor. Bölümler arasında zaman zaman bu konuya gönderme yapıldığı da oluyor ama onları iki sevgili olarak düşlemek hiç de kolay değil. 


George Costanza (Jason Alexander) 
Kısa ve kel biri. Seks delisi diyebiliriz Costanza için, ama yanlış anlaşılmasın, en son bir sevgilisi ne zaman oldu hatırlayan yok. Kendine özgü tavırlarıyla Jerry'nin sınırlarını zorladığı anlarda, inatla soğukkanlılığını korumasıyla ünlü. 
Kompleksleri altında ezildiği anlarda onu sakinleştirmek / 

ise çok güç. 
Cosmo Kramer > 

(Michael Richards) 

Ürettiği parlak fikirlerden birkaç örnek 


vererek onu anlamanız için ufak bir kapı aralayalım; ama Kramer felsefesini çözmek sandığınız kadar kolay olmayacak. 
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Rakamlarla Seinfeld 


Seinfeld'in yayınlanan 169 bölümünü rakamlarla ifade edersek şöyle bir tablo çıkıyor ortaya: 


Monk'ın Cafe'sinde buluşmaları 286 
Kramer'in Jerry'nin evine gelişi 284 
(Her iki ayağının da içeri girmiş olması şartıyla) 
Kramer'in Jerry'nin buzdolabını açışı 125 
Jerry'nin telefonda konuşması 120 


Kramer tarafından içilen sigara 22 


Elaine'in “Get Out!” çığlığı 14 
Jerry'nin kapı zilinin çalması 56 
Süper kahramanlara gönderme 3/ 


(Superman, Batman, Spider-Man, Hulk, Wonder Woman...) 
Jerry ve Elaine'nin sevişmesi 25 /3/7/ (Jerry'ye göre 25, Elaine'e göre 37) Jerry'nin kaybettiği para $ 34.275 
(Paranın yanı sıra, 1 TV, Paris'e 2 uçak bileti, 1 BMW...) 


Büyüteç 

ei Jerry ve üç uyumsuz arkadaşı- nın demir parmaklıklar arasında geçirdikleri son bölüm ABD'de yüzde 41.3 

rating alarak tam 76 milyon kişi tarafın- 


z 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sez dan izlenmişti ki final bölümünün yakaladı- 


ğı bu rakam, dizinin genel rating değerleri hakkında da açık bir fikir veriyor. 
İlk bölümünden itibaren CNBC-e'de yayın lanacak Seinfeld, hafta içi hergün saat 20:00'de ekraı 


Kramer'in Parlak Fikirleri 

e Kent trafiğinde kullanılmak üzere otomobillere periskop takılması. 
© Sadece taze sebze ve meyve yiyerek buzdolabı ihtiyacının ortadan k: e Otomobil ön camından imal edilmiş “görünmeyen” kahve masası. ( kadaşıyla bu masa üzerinde sevişmeye kalkınca masa paramparça ol e Konuşmamak. (İletişimin yüzde 94'ünde “söz kullanılmadığı” keşfinir men ardından.) 

e Kumla doldurulmuş yatak. (Kumsalda uyuyor gibi hissetmek için.) 
e Traş köpüğü ve güneş yağı yerine tereyağı kullanılması. 

e 'Kahve sehpaları hakkında” yazılmış, kapağına bardak altlığı monte kahve sehpası da olabilen bir kitap. 

e Bina girişine kiracı tanıtım formları asılması. (Apartman Sakinlerini k tırma Projesi kapsamında.) 
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GNRCE her pazartesi 20:30 
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“BEN MALCOLM. ÖZEL BİR SINIFTA ÖĞRENCİYİM. AİLEM & AKILLI OLDUĞUMU TAM OLARAK ANLAYAMIYOR” i N 


MALCOLM IN THE MİDDLE 


Malcolm in the Middle, kavgacı dört kardeşle, en (| bir çift değil. Çocukları için bir cennet yarattıkları küçük çocuklarının 1$'ini doldurması için sabır (o da söylenemez ama Malcolm ve kardeşleri sevildikiçinde bekleyen anne babadan oluşan orta-sınıf bir | lerini kesinlikle biliyorlar. 
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ailenin öyküsü. Eğlenceli bir ev onların evi. 

Malcolm'ın en büyük ve “favori” kardeşi Francis (Christopher Kennedy Master- son), disiplinli bir yaşam için askeri 


Yapımcılığını Linwood Boomer'ın 


üstlendiği bu aile komedisinde yaşananlar ailenin en “normal” 
ferdi Malcolm'un gözünden okula gönderilince Malcolm, yumrukları beyninden hızlı çalışan abisi Reese (Justin Berfield) ve 


“hamster ile emekleyen bir çocuk 


anlatılıyor. Frankie Muniz'in canlandırdığı Malcolm, kardeşleriyle sert ev şakaları yapmaktan hoşlanan ve ya- arasında kalmış” küçük kardeşi De- 


şıtları gibi okuldaki kabadayılardan çekinen yetenekli bir 


wey (Erik Per Sullivan) ile yalnız kaldı. 

kaykaycı; ancak yaşamı bek- Kıvrak zekasıyla kendini sevdiren lenmedik bir anda altüst oldu. Malcolm, çocukluğunun sularında ba-I9su normalin üstün- zen haince, bazen de eğlenceli de çıkan Malcolm, yöntemlerle yolunu “bir özel bir sınıfa alının- şekilde” bulmayı başaca etrafı parlak ze- rıyor. Yine de Malkaları ve üstün ye- colm'a göre çocuk tenekleri nedeniy- olmanın en güzel le sosyal uyum yanı “eninde soproblemi yaşayan 


yaşıtlarıyla çevrildi. 


nunda bitecek olmasr. 

Öykümüz de tam bu Yönetmenliği ve noktada başladı aslında. prodüktörlüğünü Todd Hal (Bryan Cranston) ve 
Louis (Jane Kaczmarek), en ba- 


kımlı çimlere, en temiz eve ya da 


Holland'ın oyaptığı o ve eğlenceli bir aile dizisi olan 
Malcolm in the Middle Pazartesi 


civardaki en kibar çocuklara sahip günleri saat 20:30'da CNBC-e. 
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her pazartesi 21:00 


EĞER ÖĞRENCİ OLMANIN ZORLU BİR İŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSANIZ ÖĞRETMEN OLMAYI DENEYİN. BOSTON PUBLIC'TE ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN DÜNYASI ANLATILIYOR. ONLAR SANDIĞINIZ GİBİ SADECE KÜRSÜNÜN ARDINDAN DERS ANLATIP, NOT VERMİYOR 


Ally McBeal ve The Practice'in Emmy Ödüllü yaratıcısı David E. Kelley şimdi de bir liseye el atıyor. 
Kelley, Boston Publi©'te orta büyüklükteki bir lisenin öğretmen ve okul yöneticilerinin kişisel ve profesyonel hayatlarına ışık tutuyor. Boston Public'i izledikten sonra bazen okul yıllarına dönmek isteyecek, bazen de o yıllar geride kaldığı için mutlu olacaksınız. 

Yılda sadece 42 bin dolar kazanan bir öğretmenin mezun olur olmaz büyük paralar kazanacak bir sporcu-öğrenciyle ya da 25 yaşındaki “internet milyarderiyle” mücadele etmesini beklemek en hafif anlatımıyla “iyiniyetli” bir dilek değil mi? Boston Public, lisenin sadece görünen koridorlarını değil, görünmeyen yönlerini de gözler önüne serecek. Sınıfların ve koridorların arkasında yaşananlar, öğretmen ve yöneticilerin bilinmeyenleri ve tabii ki lise öğrencilerinin renkli dünyası... 

Okulun başında Steven Harper 
(Chi MeBride) adlı güçlü, etkili bir müdür var. 40'larındaki Mr. Harper, “ideal öğrenci” modelini yakalamak adına ciddi bir uğraş veriyor. 
Sert ve kuralcı biri. Kendine özgü yöntemleri var. Hata yapmış bir futbol oyuncusunun karşısında sinirli bir baba edasında gördüğümüz Harper'ı, bir dakika sonra bir başka öğrencisine boksla ilgili ufak ipuçları verirken görebilirsiniz. Steven Harper, yaşamını öğrencilerine adamış bir yönetici. 

Sosyal İşler Müdürü Lauren Davis (Jessalyn Gilsig) ise 20'lerinin sonlarında bir yönetici. Bir sorun- 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dan diğerine koşturuyor. 

Diğer öğretmen ve yöneticilere gelince... 

Harvey Lipschultz (Emmy Ödüllü Fyvush Finkel), 80 yaşındaki tarih öğretmeni Scott Guber (Anthony Heald) ve öğrencilerin sık sık dalga geçtiği İngilizce öğretmeni Milton Buttle (Joey Slotnick). 
Öğrencilerin “Nazi? adını taktıkları 40'lı yaşlardaki sert Vice Principal ise özellikle Lauren'e ilgisiyle tanınmakta... 

Her günün sonunda okul zili çaldığında belki (sadece belki) birileri bir şeyler öğrenmiş oluyor. 

Boston Public, Pazartesi günleri saat 21:00'de CNBC-e'de. 


PAZARTESİ GÜNLERİ SAAT 21:00'DE ÖĞRETMENLER ODASINA 
DAVETLİSİNİZ 


ÇNRC ES her salı 20:30 


ACCORDING TO JİM 


JIM BELUSHI VE ALLY McBEAL'DAN TANIDIĞIMIZ COURTNEY THORNE-SMITH'İN BAŞROLLERİ PAYLAŞTIĞI, CNBC-e'NİN YENİ DİZİSİ ACCORDING TO JIM, EĞLENCELİ BİR AİLE DİZİSİ 


DİZİLER 


Çağdaş bir komedi dizisi olan According to Jim'de Jim Belushi'yi sevecen bir aile babası olarak izleyeceğiz. Bir tasarım firmasında, kendisinden daha genç ve eğitimli olan kayınbiraderi Andy ile birlikte çalışan Jim, hâlâ blues grubuyla garaj müziği yapabilecek zamanı bulabilen bir isim. 

Ally McBeal'da Billy'nin güzel eşi olarak tanıdığımız Courtney Thorne-Smith, bu kez de Jim'in eşi Cheryl olarak çıkıyor karşımıza. Cheryl akıllı, entelektüel bir kadın. Kariyer delisi erkekler yerine “sıra- 


dan erkeklerle birlikte olmayı tercih etmiş. Sıradan, onu güldürebilen ve ona tapan... Tam da Jim'in tarifi bu aslında. 

Cheryl şampanya ve çilek insanı, Jim ise bira ve sosis... İşin ilginç yanı bu çift çok iyi anlaşıyor 

Kimberly Williams tarafından canlandırılan, Cheryl'ın kız kardeşi Dana bir reklam şirketinde başkan yardımcısı. Çok güzel ve bekar bir genç kız olan Dana'nın kötü yanı ise bencil oluşu. Sevgili bulma konusunda sıkıntı çektiği söylenemez, sonuç- 


, ta sık sık “ilk buluşma” yaşıyor ama ne yazık ki bu- 
1 luşmalar ikinci kez tekrarlanmıyor. Yeğenlerine ta- 
i pıyor ve Jim ile “dalaşmayr? çok seviyor. 

Cheryl'ın küçük kardeşi Andy için “şirin bir nevrotik” diyebiliriz. Jimle birlikte çalışan, ayrıca Jim'in grubunda çalan Andy bir mimar. 

Jim, mutlu bir evliliğin sırrını çözmüş durumda. 


y” 


i 
“Eşiniz konuşurken, onu dinliyormuş gibi yapıp, za- 


Ty i man zaman onu olumlayan sesler çıkarın.” Çocukla- 


rıyla arasının iyi olmasının en büyük nedeni ise 


onun da koca bir çocuk olması. Diğer yandan onun da hemen her babanın karşılaştığı sorunlarla karşılaştığı oluyor tabii. İlk bölümlerde 6 yaşındaki Ruby, gittiği anaokulunda yalnız kalmak istemeyin- 


| | 
İ 
JIM'İN 'MUTLU EVLİLİK" SIRRI: (EZBERLEMEKTE FAYDA VAR) 
“EŞİNİZ KONUŞURKEN ONU 
DİNLİYORMUŞ GİBİ YAPIP, ZAMAN 
ZAMAN ONU OLUMLAYAN SESLER 
ÇIKARIN” 


ce Cheryl, “mantıklı” davranıp, küçük kızını ilk yaşam deneyimiyle baş başa bırakmayı tercih etmişti. 
Jim'e gelince... 

O dayanamadı ve kızıyla birlikte sınıfta oturmak- ta diretti. Öğretmen, Jim'in sınıfı terk etmesi için 1srar edince de kızını yeni bir okula transfer ettirdi; bütün gün onun yanında oturabileceği bir okula. 

Bütün bunlara Cheryl ne mi dedi? Haberi bile olmadığı için yorum yapamadı... 

Jim Belushi'nin Jim, Courtney Thorne-Smith'in Cheryl, Kimberly Williams'ın Dana, Larry Joe Campbellın Andy, Taylor Atelian'ın Ruby ve Billi Bruno'nun Gracie karakterlerini canlandırdığı, keyifli aile komedimiz According to Jim, Salı günleri saat 20:30'da CNBC-e'de. 
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YENİ YAYIN DÖNEMİ 


/ 


SNBC EE her salı 21:00 


COUPLING 


COUPLING'DE HERKESİN SÖYLEYECEĞİ BİR SÖZÜ, HER SÖZE VERECEK BİR YANITI VAR. İŞTE SİZE JEFF'TEN BİR 'ÖZLÜ' SÖZ: “KADINLAR AKLIMIZDAN GEÇENLERİ ANLAYABİLSEYDİ HEPİMİZİ ÖLDÜRÜRDÜ” 


Neşeli altı arkadaşın peşine takılıp, onların gürültülü ve zaman zaman da utandıran yaşamlarını izlemeye hazır mısınız? İlk sezonundan itibaren yayınlanacak Cowpling, yeni yayın döneminin en çok konuşulan dizisi olmaya şimdiden aday. 

Senaryosu Steven Moffat tarafından yazılan Coupling, yetişkinler dünyasının konularını gençlik dizilerinin dinamizmiyle işliyor. 

Coupling”in yazarı, Steven Moffat ve yapımcısı ise eşi Sue Vertue. Dizinin iki ana karakteri Steve ve Susarın yazar ve yapımcısının isimlerinden türetilmiş olmaları ise muhtemelen bir rastlantı değil. Steven Moffat da BBC basın bülteninde “Ben de birçok yazar gibi, başıma ne geldiyse onu yazdım” diyerek bu benzerliğe dair bir açıklama yapmış oluyor. 

Coupling, her bölümünde izleyenleri şaşırtmaya aday bir dizi. Her karakterin kendine özgü “sivrilikleri” olduğu ortada, her birinin birer hayran kitlesi oluşturacağını tahmin etmekse hiç de zor değil. 

Salı günleri 21:00'de izleyeceğimiz bu ilginç kahramanları tanımaya ne dersiniz? 
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* Coupling İngiltere'de ilk olarak 12 Mart 2000'de 

i gösterildi. BBC2'de saat 
21.30'da yayınlanan 

: Coupling'in ilk bölümü 
Flushed, 2.6 milyon kişi tarafından izlendi. “Yetişkin komedisi?” olarak tanımlanabilecek tarzı, kısa sürede diziyi BBC'nin en çok izlenen dizisi haline getirdi. 


Susan Walker (Sarah Alexander) 

Susan sevimli ve seksi bir kadın. Becerikli ama biraz da küstah bir karakter. Aklına geldiği gibi konuşuyor. Hele ki konu seks ve ilişkilerse ondan daha açık sözlü birini bulmanız çok güç. 


Jane Christie (Gina Bellman) 

Bellman, canlandırdığı karakteri “bir erkeğin başına gelebilecek en büyük felaket” olarak tanımlıyor. 
Jane'in kendine özgü, genellikle politik olarak yanlış sonuçlar veren benzersiz prensipleri var; ama bu prensiplerin Cowpling'i komik kılan unsurların başında geldiği asla gözden kaçırılmamalı. 


Jeff Murdock (Richard Coyle) 

JefPin seks üzerine çok fazla fikri ama pek az tecrübesi var —en azından şimdilik-. Richard Coyle, “Bu rolü canlandırırken çok eğlendim” deyip ekliyor: “Jeff, yetişkin bedeninde yaşayan bir ergen gibi.” Coyle haklı; çünkü JefPin yaşam tarzını bu takıntıları belirliyor. 


Steve Taylor (Jack Davenport) 

Bahtsız Steve'i Jack Davenport canlandırıyor. Steve, kendini ifade etme konusunda oldukça başarısız. 
Sözcükler önüne dökülmüş birer oyuncak ve o da nasıl oynanacağını kestiremeyen bir çocuk gibi. Potlarla ve yanlış anlamalarla kendine bir utanç çukuru açmış ve içine atlamış durumda; çukuru derinleştirmeyi de sürdürüyor. 


Sally Harper (Kate Isitt) 
Sally bir güzellik uzmanı. Yaşlanma korkusuyla kıvranan Sally, bedenindeki en ufak değişimler sonrasında bile dehşete düşüyor. İlk bölümlerinde Susan'ın paranoyak ve yardıma ihtiyaç duyan arkadaşı olarak izleye- 


Coupling, yeni yayın döneminin en çok konuşulan dizilerinden biri olmaya aday. 


ceğimiz Sally, bölümlerin ilerlemesiyle birlikte daha çok görünmeye başlayacak. 

Patrick (Ben Miles) 

Patrick için “boş kafalı bir züppe” demek herhalde çok ağır olmayacaktır. Yaşamında hâlâ ilginç gelişmeler olduğunu da eklemek gerekli bu yoruma. 
Kentte iyi bir işi var Patrick”in. Spor bir arabası, kazanılacak “yeni zaferlerin” de bir listesi... Diğer yandan konu kadınlarla ilişkilere gelince tarifi zor bir 


tipe dönüşmekte. 
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DİZİLER 
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WATCHING 
ELLE 


# 


22 'GERÇEK' DAKİKA 


BOYUNCA SÜREN DİZİNİN 


ANA KAHRAMANI 


ELEANOR 'ELLİE' RIGGS. 


ELLİE, LOS ANGELAS'TA 
YAŞAYAN BİR KULÜP 
ŞARKICISI 


Seinfeld'in Elainei Emmy ödüllü Julia Louis-Dreyfus, Watching Ellie'nin başrolünde. Yarım saatlik bir sitcom olan Watching Ellie'de, Los Angeles'ta bir kulüp şarkıcısı olan Ellie'nin hayatını detaylarıy- la izleyeceğiz. Detaylarında neler mi var? Birbirinden ilginç karakterlerle örülü bir ilişkiler yumağı. 

Ellie, Los Angeles”ta yaşayan bekar bir kadın. Hayatında her hafta bir kez daha yüzleştiği gerçekler var. Örneğin ödemek zorunda olduğu ev kirası ve bekleyen faturalar gibi. Şirin ve evli kız kardeşi Susan, sıradışı bir espri anlayışı olan eski erkek arkadaşı Edgar, bir ayrılıp bir barıştığı “bir başka” erkek arkadaşı gitarist Ben ve tuhaf komşusu veteriner Zimmerman da Ellie'nin çevresindeki karakterler. 

Gülme efekti kullanılmayan ve tek kamerayla çekilen Watching Ellie'de izleyeceğimiz Julia Louis- 


Dreyfus, yeni yayın döneminde tekrar bölümleriyle 


Seinfeld'de de karşımızda olacak. 

NBC'nin Saturday Night Live adlı ünlü şovu ve Brooklyn Bridge'in yapımcısı Brad Hall'un imzasını taşıyan Wafching Ellie, “gerçek zamanlı” bir dizi. 

CNBC-e dizilerinden 2/te de karşımıza çıkan “gerçek zaman” kavramı, Waiching Ellie'de farklı bir formatta sunuluyor. Jack Bauer'in macerasına tanık olduğumuz 24, bir geceyarısı başlıyor ve her saniyesini izlediğimiz bir günü yansıtıyordu; Watching Ellie'de ise 22 dakikalık kesitlere şahit olacağız. 
Ekranın sol alt köşesinde, geçen zamanı görmek ise, dizinin “gerçek zaman” iddiasını bir şekilde kanıtlama yöntemi. 

Ellie 22 dakika boyunca her ne yapıyorsa, gözümüzün önünde yapacak. Şarkılarını birlikte dinleyeceğiz, duş alıyorsa duştan çıkmasını bekleyeceğiz, misafirleri varsa onlara katlanmak zorundayız. 


SEINFELD'İN ELAINE'İ JULIA LOUIS-DREYFUS, WATCHING 
ELL!E'NİN BAŞROLÜNDE 


Eleanor “Ellie” Riggs 

(Julia Louis-Dreyfus) 

Los Angelas'ta çalışan bir kulüp şarkıcısı. Çok rahat bir hayatı olduğu söylenemez. Çok iyi bir semtte ve seçkin insanlar- la birlikte yaşadığı da... 


Susan Riggs-Reyer (Lauren Bowles) 

Louis-Dreyfus'un gerçek yaşamdaki kızkardeşi Lauren Bowles, dizide de küçük kız kardeşi rolünde. Evli ve Ellie'ye ” göre daha 'normal' bir yaşantısı var. 


Edgar (Steve Carell) 
Ellie'nin dalavereci eski sevgilisi. 


Ben Raffield (Darren Boyd) 
Ellie'nin gitarist erkek arkadaşı. 


Dr. Zimmerman (Don Lake) 
Ellie'nin veteriner komşusu. 


Ingvar (Peter Stormare) 
Esrarengiz bir komşu. 
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ÇNEC-E her çarşamba 21:00 


İHE AWRUL İIRUTR 


THE AWFUL TRUTH, MICHAEL MOORE'UN BUGÜNÜN TARTIŞMALI SORUN VE OLAYLARININ İÇİNDE BULUNARAK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HEM BİR TÜR KOMEDİ, HEM DE GERÇEK OLAYLARIN SERGİLENDİĞİ BİR TÜR BELGESEL 


The Awful Truth'ta “sosyal hicivci” Michael Moore, ABD'de yaşanan tersliklere, ikiyüzlülüğe, rüşvete ve ahlak çöküntüsüne karşı 1989'da Roger and 
Me adlı yapımla açtığı savaşı sürdürüyor. 

Variety dergisine göre The Awful 


şoförü olarak çıktığı New York sokaklarında, sadece siyahi Amerikalılar'ı yolcu olarak kabul ediyor. 


IDİL 


Onlara kendisini senatoya aday bir politikacı olarak tanıtıp, reaksiyonlarını aktarıyor. 

Michael Moore'u son olarak En ” 
Truth, “cüretkar TV programlarının? çı- “ ii. İyi Dökümanter Film dalında ken | e tasını yükseltiyor. Hilary Clinton'la çıkabilecek “po- o disine Oscar kazandıran Bowling for Columbine , tansiyel kavalyelerle” yaptığı röportajlardan oluşan o (Benim Cici Silahım) adlı yapımıyla hatırlıyor We Find Hilary a Date, Variety dergisinin sözünü (o Dünyanın yaşadığı savaş gerginliği sırasında ö ettiği “cüretkar” ve ses getiren Moore üretimlerine iyi o nü almak üzere çıktığı kürsüde başta ABD B3 birer örnek. Sigara yüzünden gırtlak kanseri olmuş oOGeorge W. Bush olmak üzere savaşı deste ve operasyon geçirmiş kişilerin Noel şarkıları söyle- (o herkesi kınayarak, açıkça barıştan yana dur diği Voice-Box Choir adlı bölüm ise bir diğeri... öne çıkan Moore, The Awful Truth'ta daf 

The Awful Truth'un bir başka bölümünde taksi | eleştirel duruşunu ekrana taşıyor. 


ÇNRCE her perşembe 20:30 


SCRUBS 


"GELECEĞİN KOMEDİ SERİSİ” SCRUBS, STAJYER DOKTORLARIN DENEYİMLERİNİ EKRANA TAŞIYOR. J.D. VE ARKADAŞLARIYLA KARŞILAŞMADAN ÖNCE TANSİYON İLACINIZI ALMANIZDA FAYDA VAR 


2 
Lil a 
:© 
Cc e pa 
<T 
> a 
LL pa 


22 


Stajyer doktorların garip deneyimlerini ekrana taşıyan Scrubs, keyifli bir komedi dizisi. 

J.D. olarak tanınan John Dorian, dizimizin ana karakteri. J.D.'nin doktorluk macerasını izlerken “gerçeküstü” bir hastane olan Sacred Heart Hospitahın koridorlarında mizahı da trajediyi de birlikte izleyeceğiz. Komedi dizisinde trajedinin işi ne diyorsanız, stajyer doktorların korkulu rüyası Dr. 
Bob ile tanışmadığınız içindir. 

Karakterler, Sacred Heart Hospital'ın çeşitli birimlerinde çalışan personelden oluşuyor. Aralarındaki ilişkiler de Scrwbs'ın ana temasını oluşturuyor. 
İşte bu ilişkiler yumağının bir özeti: 


John Michael Dorian (Zach Braff) 

J.D. dizinin ana karakteri. Hikayeleri onun ağzından dinleyeceğiz. Aslında normal bir anlatıcıdan ciddi farkları var J.D.'nin. Genellikle olayları kendi bakış açısıyla aktarıyor, kamera açılarıyla olmasa bile onun hayal gücünün birer “kurbanı” olmayı göze almalısınız televizyon başına otururken. Ally McBeal'dan alışık olduğumuz fantastik düşler ve bazen de yakalanması çaba gerektiren ince espriler- le süslü olacak bu “hayal aktarımı”. 

Beceriksiz ve iyi niyetli biri J.D. ve sık sık da başını derde sokuyor bu yüzden. 
Hemen hemen kimse ona John demiyor; bilinen birçok takma isminden bazıları şöyle: J.D., 
Bambi, Newbie, Susan, Nancy, Charlotte... Aslında bu takma isimlerin çoğunun isim babası | 
Dr. Cox. Sık sık şahit olacağımız J.D. - Dr. Cox.ilişkisine ya- | kında değineceğiz. 


Chris Turk (Donald Faison) 

Chris Turk, cerrahi stajyeri ve J.D.'nin en yakın arkadaşı. 
Birlikte büyüdüler, tıp fakültesini birlikte kazandılar, aynı evi paylaştılar. J.D.'nin mahçup haline karşın, Chris Turk son derece sıcakkanlı ve sosyal biri. 


Elliot Reid (Sarah Chalke) 
“Elliot” bir erkek ismi olmasına karşın, Sarah Chalke tarafından canlandırılan Elliot Reid karakteri, tam anlamıyla bir kadın. Bu iddiasını sürdürebilmek ise onun için zaman zaman ciddi bir soruna 


dönüşebiliyor. Bir kötü özelliği de “çok düşünmeden” konuşması. Bu da insanların ilk bakışta onu antipatik bulmalarına neden oluyor; ikinci bakışta ve sonraki bakışlarda da... 


The Janitor -Kapıcı (Neil Flynn) 

Elinden hemen her iş gelen bu gizemli adam, “eski? Dr. Dorian'ın onu işe başladığı ilk gün ciddi bir şekilde sinirlendirmesi sonrasında J.D.nin yaşamında bir tür kabusa dönüştü. 


Dr. Perry Cox (John C. McGinley) 

J.D.'nin rehberi ve kahramanı. J.D. onu bir hami gibi görüyor, Dr. Cox ise onu bir baş belası olarak... Buna rağmen J.D.'nin yardıma ihtiyacı olduğunda da hep yanında oluyor. 


Hemşire Carla Espinosa 

Judy Reyes, ateşli Latin hemşire Carla rolünde. 
Turk'e aşık olduktan sonra erkeklerle buluşmaktan vazgeçti ve aşkın peşine takıldı. 


Dr. Bob Kelso (Ken Jenkins) 
Bu büyük hastanenin patronu. Kelso'nun en bü- 


yük ilgi alanı “para”. 
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ENEC-E her perşembe 21:00 


BOOMTOWN'DA SOKAKLARIN HİKAYELERİNİ ALIŞILMADIK BİR YÖNTEMLE VE BİRDEN ÇOK BAKIŞ AÇISIYLA İZLEYECEĞİZ. MADALYONUN SADECE İKİ YÜZÜ OLDUĞUNU SANIYORSANIZ YANILIYORSUNUZ 


YENİ YAYIN DÖNEMİ 


Da a | 


LE 


CNBC-e'nin yeni dizilerinden Boomtown da ken- HOLLYWOOD ABARTILARINI dine özgü formatıyla yeni yayın döneminin hitleri i e UNUTUN. LOS ANGELES'IN 

2'te Jack Bauer'in 24 saatlik macerasını “gerçek GERÇEK SOKAKLARINA İNİN. 
zamanlı” izlemiştik, yeni yayın döneminin yeni dizi- POLİSLERİ VE ONLARIN lerinden Waiching Ellie'de ise Ellie'nin hayatından HEMEN BİR ADIM 


2”şer dakikalık kesitlere bire bir şahit olacağız. Her b iki dizi de türlerinin ilk örnekleriydi. ARKASINDAKİ ILK YARDIM 


Boomtowm'la birlikte bir başka “ilk” geliyor ek- EKİPLERİYLE "GERÇEK LOS ranlarınıza. Los Angeles sokaklarında başlayan suç- ANGELES SOKAKLARINA... 


la örülü hikayeleri farklı bakış açılarıyla izleyeceğiz. 
Boomtown, her olayın birden çok tarafı olduğunu anımsatıyor bize. Suçu işleyen ile suçluyu yakalamaya çalışan polis aynı anı paylaşıyor olabilir, ama paylaştıkları o an'ı nasıl yorumluyorlar dersiniz? 
Sorunun yanıtına her bölümünde yeni bir macera- nın yaşanacağı Boomtown'da tanık olacağız. 

Polisler, ilk yardım ekipleri, avukatlar ve sokakların vazgeçilmez ögeleri suçlular... 

“Çoklu anlatım tekniği? olarak tanımlayabileceğimiz kendine özgü yöntemiyle yeni bir pencere açıyor Boomtown. 

Boomtown'un farkı 

Suçlunun gözünden izlemeye başlayacağımız bir bölüm, polislerin işe karışmasıyla birlikte yeni bir anlayış- la devam edecek, yani polislerin ba- | kış açısıyla. O ana kadar yaptığımız yorumları bir kez daha gözden geçirmek zorunda kalacağız; çünkü “an” 
aynı olsa da “anlayışın” tamamen degiştiğini göreceğiz. 

Olası bir çatışmanın ardından olay yerine gelen ilk yardım ekiple- 


riyle birlikte Boomtown bir kez daha 

değişime uğrayacak; ne suçlu ne de 

polisler, artık hikayeyi doktorların ; ar e — E. 

algıladığı şekliyle sürdüreceğiz. e — yim i-Suçlunun yargı önüne çıkmasıyla KİM KİMDİR? 

birlikte sırayı hukukçular alacak ve avukatların Joel Sears (Donnie Wahlberg) 


gözlüğünü takacağız hep birlikte. Bobby Smith (Mykelti Williamson) Tom Turcotte (Jason Gedrick) 


Yapımcı Graham Yost'un söylediği gibi: 


“Bazen bir olayı aktarmanın en iyi yolu öykünün Ray Hechler (Gary Basaraba) tamamını anlatmak değil, ufak öykücükleri anlatıp Theresa Ortiz (Lana Parilla) izleyicileri parçaları biraraya getirmeleri için rahat Andrea Little (Nina Garbiras) 


bırakmaktır”. David McNorris (Neal McDonough) 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BİRİ HİPPİ BİR AİLENİN KIZI, DİĞERİ ARİSTOKRAT 


KÖKENLİ... ZITLIKLAR ARASINDAN TV DÜNYASININ BELKİ DE EN SEVİMLİ ÇİFTİ ÇIKIYOR ORTAYA 


Hippi bir anne babanın kızı olan Dharma ile aristokrat kökenli Greg'in yaşadıkları aşkı tek sözcüğe sığdırmak gerekse, seçilen sözcük “eğlenceli” olurdu. 
Harvard mezunu genç avukat Greg'le, özgür ruhlu yoga uzmanı Dharma, tüm zıtlıklarına rağmen sevgileri sayesinde bir “yingyang” oluşturuyor. 

Hiç küvette banyo yapmamış 
Greg'in “akar suyla” duş almak istemesinden, Dharma'nın vejetaryenliğine kadar bir sürü anlaşmazlık var p aralarında; ama şu ana kadar “© i uzlaşmadıkları hiçbir sorun gö- V : | rülmedi. ” 


Dharma (Jenna Elfman) 

Yoga öğretmeni, köpek bakıcısı, özgür ruhlu, canayakın, sürekli gülümseyen bir “modern zaman azizesi”. 


Greg (Thomas Gibson) 

İyi eğitim almış, muhafazakar ve aristokrat bir ailede büyümüş; ama açık görüşlü bir genç. 


Abby (Mimi Kennedy) 
Larry (Alan Rachins) 
Bir zamanların çiçek çocukları. 
İlerleyen yaşlarına rağmen ne yaşama karşı düşünceleri değişti ne de tarzları. 
Gi 
Kitty-Edward Montgomery 
(Susan Sullivan, Mitch Ryan) 
Greg'in aristokrat anne ve babası. Onlar kendilerini birer 


seçkin olarak tanımlıyor. 
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ÇOK FARKLI KİŞİLİKTE 
İKİ GENÇ BİRBİRİNİ 
SEVDİ VE ASLA 
BİRARAYA 


GELEMEYECEK İKİ AİLE 


AKRABA OLDU... 


her cuma 21:00 


ROSWELL 


Uzayda yaşam var mı? UFO'lar gerçek mi? Uzaylılar var ise bizden üstünler mi? Okulda yanımızda, ofiste karşımızda oturan arkadaşımız uzaylı olabilir mi? Roswell, 3. sezonuyla yeniden CNBC-e'de. 

Bir çatışma sonucu vurulan ve ciddi biçimde yaralanan Liz, o sırada orada bulunan ve esrarengiz bir şekilde yarasını iyileştiren Max sayesinde hayata dönmüş ve o andan itibaren de hiçbir şey eskisi gibi olmamıştı. 

1947 yılında başka dünyalardan yola çıkan bir 
uzay aracının bir çöle düşmesi sonucu dünyamıza gelen “yabancıların soyundan olan Max, kızkardeşi Isabel ve arkadaşları Michael, RoswelPin ilk iki sezonunda aslında ait olmadıkları bir dünyanın parçası olmuşlardı. 3. sezonla birlikte nelerin değişeceğini hep birlikte öğreneceğiz. 


YOLUMUZ BİR KEZ DAHA GİZEMLİ 
BİR KASABA OLAN ROSWELL'E 
DÜŞTÜ... 3. SEZON CNBC-e'DE 


Liz Parker (Shiri Appleby) 

Liz Parker, RoswelPin kalbi. Huzurlu ve sakin bir hayatı vardı, ta ki hayatını kurtaran çocuğun bir uzaylı olduğunu öğrendiği güne kadar... 


Max Evans (Jason Behr) 

Roswelhin atar damarlarından bir diğeri. Max, anlık bir kararla Liz için kendi hayatını riske attı. 
Bir sır böylece gün ışığına çıkmış oldu. 


Maria DeLuca (Majandra Delfino) 
Hiç kuşkusuz RoswelPin “en güzel? karakteri. 
Kendine özgü tavırlarıyla farklılaşıyor. 


Michael Guerin (Brendan Fehr) ki 3 
Hayatta güvendiği sadece iki kişi var: Max ve Isabel. Geçmişi hakkındaki gerçeklere ulaşabilmek on- 

da bir saplantı haline dönüşmüş. 
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IHE SIMPSONS 


ÇİZGİ FİLM DÜNYASINDA THE SIMPSONS'IN APAYRI BİR YERİ VAR. 'EN UZUN SÜREYLE YAYINDA KALMA REKORU” BU ÖZELLİKLERDEN SADECE BİRİ. HOMER, MARGE, LISA, MAGGIE VE BART... ONLAR SIMPSONLAR 


her cumartesi /pazar 19:00 


YENİ YAYIN DÖNEMİ 


Tuhaf görünüşleri ve sıradışı tavırlarıyla ABD'de en uzun süreyle yayında kalma rekorunu kıran The Simpsons, yayın hayatına 1987 yılında Tracy Ulmann Show'da kısa skeçler olarak başlamıştı. 

Animasyon dünyasında çığır açan The Simpsons, kendi türünün en uzun süreli yapımı olmasının yanı sıra en iyi örneği olarak da biliniyor. Liseyi sonunculukla bitirebilen Homer ve lise aşkı Marge evlendikten sonra Springfield'ın orta sınıf ailelerinin yaşadığı Evergreen Terrace'da bir yaşam kurdular. Üç “ilginç” çocukları oldu. 

Zekası, aile ortalamasının “kesinlikle” üzerinde olan Lisa ile babası- nın izinde yürüyen Bart, ailenin ulaşabildiği en üst ve en dip noktalar. 


Homer Simpson 

Hayat Homer |. Simpson için daha nasıl kolaylaştırılabilir? Eş, baba, nükleer santral güvenlik teknis- yeni, bowling oyuncusu, biraz astronot, küçük işler yapan iş adamı rolerini “bir şekilde” sürdürüyor. Hiç birini tam olarak yapamıyor olsa da performansı dikkate değer. 


Marge Simpson 

Marge Simpson, üç çocuk annesi mutlu bir ev kadını. Başta Bart olmak üzere, Lisa ve Maggie'yle gurur duyuyor; tabii sevgili eşi Homer'la da. 

Evdeki işlerinin yanı sıra polislerle birlikte yürüttükleri bir proje kapsamında şiddet karşıtı bir sivil toplum örgütünde gönüllü olarak çalışıyor. Tek lüksüyse her gün yerçekimine başkaldıran uzun mavi saçlarını yaptırmak. 


Lisa Simpson 

Lisa Simpson koleji bekleyemeyecek kadar sabırsız bir çocuk. Sadece 8 yaşındayken çoktan üniversite düzeyinde eğitim almış durumdaydı. 
Yazdığı makalelerin biri Simpsonlar'a bedava 

bir Washington gezisi bile kazandırdı. 


Maggie Simpson 

Maggie, bir yıllık yaşamına birçok deneyim sıkıştırmış bir bebek. Adını hecelemeyi, yerde ve kalem yerine asit kullanarak öğrendi. 


Bart Simpson 

İyi özellikleri de var; ama bunlar kimsenin umurunda değil; ne var yani Springfield Kilisesi'ndeki ilahi metinleri “uydurma” yazılarla degiştirdiyse... 


DİZİLER 


GRC © her cumartesi/pazar 19:30 


21 EMMY ÖDÜLLÜ FRAS/ER'IN İLK BÖLÜMÜNÜ ABD'DE 26 MİLYON KİŞİ 
İZLEDİ. HÂLÂ İZLEMEDİYSENİZ EĞER BİR ŞEYLER KAÇIRDIĞINIZ ORTADA 


Kelsey Grammer'in başrolde olduğu Frasier, beşi üst üste olmak üzere 21 Emmy Ödülü kazanmayı başarmış bir komedi. İki psikaytr olan Crane Kardeşler olmak üzere hemen her karakterinin sergilediği “hastalıklı davranış halleri” ve aralarındaki ilişkiler üzerine gelişen dizinin her bölümünde “yeterli dozda” nevroz haliyle karşı karşıya kalacaksınız. 

Crane Kardeşler'in özenle döşenmiş evlerinde, pahalı içki ve sigaralarla süsledikleri “elit?” yaşamları, emekli polis memuru babaları Martin'in, Frasier'in evine taşınmasıyla birlikte ciddi bir değişime uğruyor. Martin'in köpeği Eddie ve bir süre sonra eve taşınan bakıcısı Daphne de bu büyük değişimin kahramanları arasında. 


Frasier Crane (Kelsey Grammer) 

Harvard, Boston ve Oxford üniversitelerinde okumuş, 27 ayrı dergiye yazılar yazmış, bir psikiyatr. 


Niles Crane (David Hyde Pierce) Psikiyatr doktorumuzun aynı mesleği yapan kardeşi. Sık sık Frasier'ın evine geliyor. 


Martin Crane (John Mahoney) 

Emekli bir polis memuru. Aksi biri. Özellikle de iki oğluna karşı. Diğer yandan Daphne ile kurdukları dostluk, bu aksi adamı tanınmayacak kadar değiştirdi. 


DİZİLER 
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İLK SEZONUN SONUNDA SUİKASTI ENGERLEYEN AMA EŞİ TERI'Yİ KAYBEDEN JACK, YENİ BİR GÜNE BAŞLIYOR; HER SANİYESİNE TANIK OLACAĞIMIZ YENİ BİR 24 SAATE... 
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KESİNTİSİZ (BA'HEYECANI 


Bir geceyarısı başlamıştı her şey. Anti Terör Biriminin (CTU) başı Jack Bauer, evinden çıkmış ve izleyiciler de o andan itibaren tek bir saniye kaçırma- dan Bauer'le birlikte temposu yüksek bir maceraya dahil olmuştu. 

Gün bittiğinde, 2/'ün ilk sezonu da sona erdi. 

Şimdi yeni bir gün başlıyor. 

Her bölümü “gerçek zamanlı” birer saatten oluşan ve sezonun sonunda günün de sona ereceği yeni bir macera. 

İlk sezonun finalinde Jack Bauer, Senator David Palmer'a düzenlenecek suikastı engellemiş; fakat gelişmeler sırasında eşi Teri öldürülmüştü. İkinci sezonda Jack ve kızı Kim, bu önemli kaybın yarattığı travmayı birlikte atlatmaya çalışacak ve tabii bu durumdan ilişkileri de etkilenecek. 

Bu arada zengin ve çok güzel bir kadın olan Kate Warner, Jack'in hayatına girecek. Başkan olmayı başarmış Palmer'ın, Jack Bauer'i yine bir terörist organizasyonu durdurmak için göreve çağırmasıyla yeni bir macera da başlamış olacak. 

İkinci sezonda Xander Berkeley'i George Mason, Penny Johnson Jerald'ı Sherry Palmer ve Carlos Bernard'ı Tony Almeida rollerinde izleyeceğiz. 


JACK BAUER 


DENEYİM 
© CTU, Anti Terör Birimi 
© 1 os Angeles Polis Departmanı 


KATILDIĞI GÖREVLER 
© Proteus Operasyonu, 2000 
© 1 os Angeles Otel Saldırısı, 1998 


EĞİTİM 

© Temel SAS komando eğitimi 

© Kriminoloji ve Hukuk Master Eğitimi 
© İngiliz Edebiyatı 


ASKERİ DENEYİM 

© ABD Ordusu 
Dövüş Uygulamaları Grubu 
Delta Force Anti Terör Birimi 
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DİZİLER 


her pazar 21:00 


GECE her pazar 20:00 


BUFRY THE VAMPIRE SLAYER 


BİR YANDA ÖLDÜRÜLEN VAMPİRLER VE ŞİDDET, DİĞER YANDA ESPRİLİ 


BİR DİL... BU TARZ, BUFFY'NİN GİZEMLERİNDEN BİRİ OLSA GEREK. 
BUFFY THE VAMPIRE SLAYER, YENİ BÖLÜMLERİYLE YİNE CNBC-e'DE 


Buffy the Vampire Slayer'in sorularla dolu 5. sezon finalinin ardın- / İ dan 6. sezon başlıyor. Altıncı sezon, (1 © Buffy'nin kaderinin belli olacağı bir bölümle başlayacak. Buffy'yle son karşılaşmamızda kardeşinin yaşamını kurtarmak adına kendini fe- da etmiş ve izleyicileri merak içinde bırakan bir finalin ardından beşinci sezon sona ermişti. Yeni sezonda Willow büyü yeteneğinin sınırlarını keşfetmeye devam edecek. Xander ve Anya, diğer yandan da Buffy ve 
Spike yine birbirlerine yakınlaşıp, “vampir avı ile donanmış” dizi- ye “romans” havası katacak. 

İlk bölümünden itibaren 
CNBC-e'de yayınlanan dizinin kahramanı Buffy, dünyayı vampirlerden korumak üzere seçilen avcı olduğunu 1996 yılında ilk gözcüsü ve yol gösterisici olan Merrick'den öğrenmişti. Bir yıl © sonra ise anne babası boşandı ve Buffy'nin hayatında yepyeni bir sayfa açıldı. Annesiyle beraber Los Angeles*dan Sunnydale'e taşındılar ve diğer dünyaya bir “kapı? olan Sunnydale'de arkadaşlarıyla birlike zorlu bir ava başladı: Vampir avına... 

Şiddetin böylesine umarsız ama bir | 
| 


1 


o kadar da esprili bir dille sunulduğu bir dizi yoktur sanıyoruz ya da en azından Buffy yayına girene kadar yoktu. Buffy #be Vampire Slayer, her Pazar, saat 20:00'de “vampir avına” a.” 


devam ediyor. 


3 
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Buffy Summers (Sarah M. Gellar) 
Doğum tarihi: Ocak, 1981 
Doğum yeri: Los Angeles 

Mesleği: Vampir avcısı 


Seçilmiş biri. Vampir Avcıları'nın sonuncusu. Bunu sadece o başarabilir. 


Rupert Giles (Anthony S. Head) 

Doğum tarihi: 1954 

Doğum yeri: İngiltere 

Mesleği: Eski gözcü 

Rupert Giles, Merrick'in öldürülmesi üzerine genç avcıyı korumak ve yol göstermek üzere görevlendirildi. 


Dawn Summers (Michelle Tranchtenber) Doğum tarihi: Bilinmiyor 
Doğum yeri: Bilinmiyor 
Mesleği: Öğrenci, The Key 
Dawn'ın bir doğum tarihi yok. O, destansı bir güce sahip The Key. 


Willow (Alyson Hannigan) 
Doğum tarihi: 1982 
Doğum yeri: Sunnydale 
Mesleği: Öğrenci, Cadı 
Bir cadı olmasının ötesinde yeteneklere de sahip. Bir hacker ve iyi bir öğretmen. 


Anya (Emma Caulfield) 
Doğum tarihi: Bilinmiyor 
Doğum yeri: Bilinmiyor 
Mesleği: Eski bir iblis 
1124 yıllık yaşamında büyük değişikliklere tanık oldu. Xander'a olan aşkı Anya'nın insan tarafını ortaya çıkartıyor. 


ve, 


HEM VAMPİRLERE HEM DE 
AVUKATLARA KARŞI LOS 
ANGELES Dallı 
SAVAŞAN ANGEL, 4, SEZONDA 
GÜVENLİ OLMAYAN 


SOKAKLARDA 'AVINA' 


İT 


Angel, 1727 yılında Liam adıyla insan olarak, 1753'te ise vampir olarak doğdu. Acımasız bir vampir oldu. Bir çingene kabilesinin tek kızını öldürünce “ruhu geri verilerek” cezalandırıldı. Bu tarihten beri, yaptığı katliamların acısıyla yaşıyor. Angel, artık insanların yanında. 

Geçmişinde korkunç suçlar bulunan Angel, insani bir ruha sahip, vicdanı olan bir vampir. İşlediği günahlar yüzünden vicdan azabı çeken Angel, yaşadığı Sunnydale'i (ve tabii Buffy'yi) terk ederek melekler şehri Los Angeles'a taşındı, burada karanlık güçler, şeytanlar, vampirler ve kötülükte hiç de onlar- dan aşağı kalmayan avukatlarla mücadele etmek zorunda kaldı. 

Kendi dizisinde boy göstermeden önce Bxffy The Vampire Slayer'ın ana karakterlerinden biri olan Angel, artık Los Angeles sokaklarında vampir kovalıyor. İlk sezonundan itibaren izlediğimiz Angel 4. 
sezon bölümleriyle yine CNBC-e'de. 


Cordellia Chase (Charisma Carpenter) 

Çete elemanları tarafından anlaşılmaz bir nedenle öldürülen Cordelia, geri geldiğinde eski güçlerini kullanmamayı göze almıştı. Eski hayatına geri döndü ama eski güçlerinden eser yok. 


Charles Gunn (J. August Rishards) 

Vamypirlerle savaşan bir çetenin lideriyken kız kardeşi Alonna bir vampire dönüşünce tüm hayatı değişti. Charles vampirlere karşı Angel'ın yanında Los Angeles sokaklarında dolaşan bir avcı oldu. 


Wesley Wyndham-Pryce (Elixis Denisof) Wesley, Konsül tarafından kovulan eski bir gözcü; şimdi ise garip bir vampir avcısı. 


Fred (Amy Acker) 


Pylea'ya, bir başka boyuta gönderilen ve burada beş yılını geçirmek zorunda kalan bir fizikçi. 
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CNRC-E 


CNBC-e EKRANINDA 


ÇİZGİ DİZİ ŞÖLENİ 


SPONGEBOB SOUAREPANTS 


Rating rekortmeni SpongeBob SguarePanis, denizin altında Bikini Bottom adlı bir kasabada geçiyor. 


BUGÜNÜN ÇOCUKLARI İLE DÜNÜN ÇOCUKLARI HAFTA İÇİ HER AKŞAM —...,... . 
Ea » sa da hiçbiri Sponge Bob 


TELEVİZYON BAŞINDA BULUŞACAK. DÜNÜN ÇOCUKLARINA HE!DI VE 


ii En e İl kadar sevimli değil. 
VİKİNGLER, BUGUNUN ÇOCUKLARINA YEPYENİ ÇİZGİ DİZİLER 


Salyangozu Gary ile 
E. ED birlikte yaşıyan Sponge 


Bob'un en iyi arkadaşı olan dilsiz denizyıldızı- 


HEIDİ 


Alp Dağları'nın eteklerinde büyükbabası ile birlikte yaşayan Heidi'nin maceralarını anlatan 


nın adı ise Patrick 


çizgi dizi siyah beyaz günlerden bugüne taşınıyor. Her olaya büyük bir iyimserlikle bakan Heidi ve Çoban Peter'in hayatları Frankfurt'tan gelen ve yürüyemeyen Klara'nın köyü ziyaretiyle değişir. 
Klara'nın durumuna çok üzülen küçük Heidi, arkadaşı Peter'la birlikte onu mutlu emek için elinden geleni yapar. Bir süre sonra Klara'nın şehirdeki 

evine gitmek zorunda kalan 
Heidi, dağlara özlemiyle 


as told by GİNGER 


Ginger, dünyaya gelmiş belki de en sessiz sakin kızlardan biri. Macie ise çevresinde olan hemen hiçbir şeyle ilgilenmiyor, belki de her şeye alerjisi olduğu içindir. 


köyüne dönmenin 


yollarını arar. 


VİKİNGLER 


Şimdi otuzlu yaşlarında olan izleyicilerin siyah-beyaz televizyon günlerinden çok iyi hatırladı- 


ğı bir çizgi dizi Vikingler. 

Reis ve oğlu Viki'nin dışında, 
Dişlek, Çene gibi karakterler bazen yeni ülkeler keşfetmeye çıkı- | yorlar, bazen de köylerini Kara | Korsan'ın hışmından kurtarmaya | 


AAAHH!!I! REAL MONSTERS 

Ickis, Krumm ve Oblina, Agahh!!! Real Monsters'ın üç küçük canavarı. Üç arkadaş okullarında “insanları nasıl korkutacaklarını” öğrendiler. Şimdi sı- 


çalışıyorlar. 

Viki'nin parmağını burnuna dokundurarak bulduğu yöntemler ise her sıkıntıdan başarıyla kurtulmalarını sağlıyor. 
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ra uygulamada. Planları hiçbir zaman tam olarak işlemese de dünyada insanları korkutmaya çalışıyorlar. 


CatDog 


Aynı bedeni paylaşan ve tüm farklılıklarına rağmen birlikte yaşayan bir kedi ve bir köpekle tanışacağız. Olmaz mı diyorsunuz? Üstelik çok komik oluyor... 
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RUGRATS 

Tommy, Chuckie, Phil ve Lil dört bebek... 

Kendi aralarında konuştukları “bebekçe” bir dil var, yetişkinlerin anlamadığı ama bizim anladığımız 


bir dil. Tommy henüz bir yaşında ve altı hâlâ bağlanıyor olsa da Rugrats'in cesur lideri. 


THE WILD THORNBERRYS 


Eliza Thornberry bildiğiniz sıradan çocuklardan değil. Sadece anne ve babasıyla bir karavanda yaşayıp 


dünyayı turladıkları için değil, olağanüstü bir yeteneği var: O hayvanlarla konuşabiliyor! 


CNRO-e 


Wwww.cnbce.com 


BİRAZ (KOMEDİ BİRAZ BERGMAN 


WOODY ALLEN, YILLARDIR MESLEK HAYATINI İMRENİLECEK BİR ŞEKİLDE SÜRDÜREREK HER YIL BİR FİLM YAPMAYI BECERİYOR. KİMİ DELİDOLU, KİMİ CİDDİ VE KASVETLİ FİLMLER... SİNEMANIN AYKIRI ÇOCUĞU EYLÜL AYINDA FİLMLERİNDEN ÜÇÜYLE CNBC-e'DE 


Solgun, gözlüklü, nispeten ufak tefek Woody Allen “göze çarpmayan adamı” o kadar iyi oynuyor ki, ilk anda göze çarpıyor. Belki de Woody olduğu için, belki herkes onu tanıdığı için. Özellikle de semti Manhattan'da. 

Allen, gökyüzüne çizilmiş o benzersiz gökdelen silüetinin iflah olmaz hayranı. Tenis ve klarnet dersleri aldığı, birini oynayıp birini çaldığı yer orası; akşam yemeklerini yediği Elaine's orada, pazartesi akşamları mutlaka caz yaptığı Michaes Pub da. Filmlerini orada yapıyor, kadınlarına 


orada âşık oldu, orada ayrıldı, hayatının en iyi ve en kötü günlerini orada yaşadı. 

Woody Allen “manhattanitis” hastalığı kurbanı; ama bu hastalık onun korkulan şehir New York”ta açılıp serpilmesini sağladı. 

Kendisine bir cazcının, Woody Herman'ın adını uygun bulan Allen Stewart Konigsberg, işe haftada altı bin dolara komik şeyler yazarak başladı. 
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Çok geçmeden on parmağında on marifet bir “yaratık” olduğunu kanıtladı. Senaryolar, oyunlar, kitaplar yazıyor, yönetiyor, oynuyor ve çalıyor. 
Yıllarca da dramla komedi-dram arasında gidip geldi. Hem de disiplinli bir şekilde. Çünkü aslında Woody Allen hayli düzenli, işini bilen bir adam. Öyle içine kapanmış hüzünlü biri olmaktan uzak. Her zaman ne düşündüğünü bilir, keke- 


lemez. Esprili biri değildir, fıkra anlatmaz, şaka yapmaz. Başkası komik bir şey söyleyince de “komikti” demekle yetenir. 

Kibardır, ama onu parmağınızın ucunda oynatamazsınız. Zaten büyük bir ihtimalle yanına sokulamazsınız, dar bir çevresi var. Ciddidir, sizi dikkatle dinler, sesini nadiren yükseltir. 


10 EYLÜL, SAAT 22:00 
17 EYLÜL, SAAT 22:00 


24 EYLÜL, SAAT 22:00 


Bu ay da biz onu izleyeceğiz, üç filmiyle. Woody Allen, yıllardır meslek hayatını imrenilecek bir şekilde sürdürerek her yıl bir film yapmayı beceriyor. Bunların kimisi delidolu, bazen ciddi ve kasvetli, küçük insanlık meselelerini deşip büyük insanlık meselelerine varabilen, aileleri teşrih masalarına yatıran, ama aynı zamanda onlarla, her- 


kesle ve kendisiyle kafa bulabilen filmler. 

Woody Allen, yerkürede kendisine ayrılan süreyi hayli zengin biçimde dolduruyor. Gözünü başka dünyalardan da ayırmaması, ona bu zenginliği kazandırıyor. 

İnteriors'daki o bembeyaz mekânlar, perdenin her iki yanında içi kıyılan insanların anımsattığı Ingmar Bergman'ın dünyası, Louis Armstrong'un dünyası ve de New York Knicks'in dünyasının bileşiminden ortaya çıkan bir özgün alem onunki... 

Aktör, yönetmen, senarist, yazar Woody Allen 1970'li yıllarda komedi filmlerini de, sinemada komediyi de yeniden tarif edip, sıcak sıcak önümüze sürdü. Hâlâ o “sıcaklar'dan bir şeyler kotarıp duruyor. 

Sevin Okyay 
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Susan Sarandon ile yolculuk: 


THELMA AND LOUİSE 


THELMA AND LOUISE, SARANDON'IN ETKİLEYİCİ İŞLERİNDEN SADECE BİRİ. 
DEFALARCA OSCAR'A ADAY GÖSTERİLEN, DEAD MAN WALKING İLE HEYKELCİĞE ULAŞAN OYUNCU, HOLLYWOOD'UN 'EN HÜZÜNLÜ" YÜZLERİNDEN BİRİ 


Thelma and Lowise gösterime girdiği yıl radikal feminist üslubuyla tartışmalara neden olmuştu. Ridley Scott proje aşamasında Jodie Foster ve Michelle Pfeiffer'ın rol almasını istemiş olsa da Susan Sarandon, Geena Davis, Brad Pitt ve Harvey Keitel'den oluşan dev kadro “yanlış seçim olmadıklarını” filme yaptıkları katkıyla ispatlamış görünüyor. Diğer yandan Brad Pitt'in canlandırdığı rol kendisine teklif edildiğinde reddeden George Clooney, şöhret olmasını geciktirdiği düşüncesiyle yıllarca Brad Pittten nefret ettiğini açıklamış ve pişmanlık duymuştu. 

Filmde, Sarandon ve Davis'in çizdikleri kompozisyonlar hem çok gerçekçi hem de çok eğlenceli. Yol boyunca büyüyen dostluk ilişkisi, başlarına gelen olaylar karşısında tavırlarının değişimi ve güçlenmeleri ile seyirciyi içine çekiyor film. 

1946 yılında New York'ta doğan ve muhafazakar bir eğitim alan Susan Sarandon, Peter Boyle'un yönettiği /oe (1970) adlı filmin seçmelerinde önemli bir rol alarak, sinema dünyasına 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da ilk adımını atar. İlk yıllar vasat teklifler alan ve kendini geliştirebilmek, sinema dünyasını tanıyabilmek için bu tekliflerin çoğunu kabul eden Sarandon, 197te Billy Wilder'ın müthiş ikilisi Jack Lemmon ve Walter Matthau ile birlikte The Front Page adlı filmde rol alarak kariyerini pekiştirdi; ancak Sarandon adını daha geniş kitlelere bu filmle değil, bir yıl sonra The Rocky Horror Picture Show'la duyurdu. Bu sıradışı müzikalde, özellikle Tim Curry'nin Dammit Janet parçasıyla sinemaseverlerin hafızasına kazınan Susan Sarandon, filmin zamanla kültleşmesinde önemli bir paya sahip oldu. 

7€lerin sonlarında ünlü Fransız yönetmen Louis Malle tarafından keşfedilmesi, Sarandon'ın yaşamında tam bir dönüm noktası oldu. Malle'ın Pretty Baby (1978) adlı filminde Brook Shiledsin canlandırdığı genç fahişe Violet'nin annesini oynayan Sarandon, 1980'de yine Malle imzalı Ağlantic City ile ilk Oscar adaylığını da almış oldu. Bu sürede Mallele yakınlaşan Sarandon, ilk eşiyle yollarını ayırdı. Bu ayrılık, aşk hayatını altüst etti. Mallele ayrılıp kendinden oldukça genç Sean Penm'le beraber olan Sarandon, Penmle de yollarını kısa sürede ayırdı ve bir süre İtalyan yönetmen Franco Amurri'yle birlikte oldu. 1988'de Kevin Costner'la başrolü paylaştığı Bil Durham adlı filmin çekimleri sırasında Tim Robbins'le tanışmasıyla, Sarandon'ın aşk hayatı tekrar normal seyrine döndü. 

Susan Sarandon'ın oyunculuk kariyerinde en verimli dönem 90'lı yıllar olmuştur. Thelma and Lonise'den sonra Lorenzo's Oil (1992) ve The Client (1994) adlı filmleriyle de Oscar'a aday gösterilen Sarandon, beşinci kez aynı ödüle aday gösterildiği Dead Man Walking'le 1996 yılında Oscar'a kavuştu. 


Suha Çalkıvik 


KAMERA ARKASI 


Lenny 


8 Eylül, Saat 22:00 


BAYLAR, BAYANLAR KARŞINIZDA... 


“SİZİ BU AKŞAM GÜLDÜREMEDİYSEM ÖZÜR DİLERİM, AMA BEN KOMEDYEN 


DEĞİLİM. BEN LENNY BRUCE'UM” 


Kimdi peki Lenny Bruce? Dahi, hasta, müstehcen, suçlu, peygamber, ahlaksız, günahkar... 
Hangisi? Yoksa bazılarının dediği gibi “Amerika'nın vicdanı mr”? 

Playboy onu “zamanımızın en çok tartışılan komiği” ilan ederken, onun toplumsal yaşam için ciddi bir tehdit olduğunu düşünenler de vardı. 
Defalarca tutuklandı, defalarca hakim karşısına çıkıp kendini savunmak zorunda kaldı. 

1966 yılında aşırı dozda uyuşturucu yüzünden 
öldüğünde milyonlarca Amerikalı Newsweek dergisindeki ölüm haberinde şu satırları okudu: “Lenny Bruce aşırı dozda polis yüzünden öldü”. 
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Time dergisindeki ölüm ilanında ise şöyle yazıyordu: “Lenny Bruce, hayatı dört harflik bir sözcük olarak algıladı”. (Onu az çok tanıyanların hemen anlayacağı gibi, “f..k” idi bu sözcük.) 
Gündelik konuşma diline, özellikle de müstehcen sayılan bazı sözcüklere yapılan baskının toplumsal yaşamda şiddeti ve kötülüğü doğurduğunu iddia etti hep. Stand-up komedyeni olarak başladığı sahne kariyerinde hep tabu sayılan konuları işledi ve ahlak bekçiliği yapanların yasakladığı sözcükleri kullandı. İnsanları güldürmek umurunda değildi onun; onları kışkırtmak, bastırılmış duygularını harekete geçirmek ve sorma- 


ya çekindikleri soruları yüksek sesle sormalarını sağlamak istedi. Gücün sözcüklerde gizli olduğunu anladı ve sözcükleri denetim altında tutarak gücünü sağlama alan iktidara karşı durdu. 
Ondan sonra stand-up komedi bir daha asla eskisi gibi olamazdı ve olmadı da. Richard Pryor, Bill Hicks, Eric Bogosian gibi sosyal eleştiriyi ön plana çıkaran komedyenlerin yolunu açtı ve zararsız görülen bir mesleğin çehresini değiştirdi. 
Bruce'un ölümünden 8 yıl sonra, Cabaret filminin yönetmeni Bob Fosse onun hayatını filme aldı. Başrolde kuşağının tartışmasız en yetenekli aktörlerinden biri oynuyordu: Dustin Hoffman. 
1967 yılında 21 yaşındaki genç bir adamı oynamak için The Graduate'in deneme çekimlerine giden ve etkileyici performansıyla rolü Robert Redford'un elinden alan Hoffman 30 yaşındaydı. Hollywood standartlarına göre bile kısa sayılan boyu ve yakışıklı sayılamayacak tuhaf tipine rağmen bir anda A listesi oyuncuların arasına giren Hoffman dönemin en çok aranılan aktörlerinden biri oldu. Hep önemli yönetmenlerle çalıştı ve bir oynadığı rolü bir daha oynamamaya özen gösterdi. Al Pacino ve Robert De Niro ile birlikte metod oyunculuğunun en önemli isimlerinden biri olarak ünlenen Hoff- 


LENNY FARKLI BİR 
STAND-UP'ÇIYDI,; 
ONU CANLANDIRAN 
DUSTIN HOFFMAN 
DA ASLA SIRADAN 
BİRİ DEĞİL 

man, meslek hayatının en zor rollerinden birini canlandırdı Lenny'de. “Esrar içimi serbest bırakılmalı çünkü kansere yol açmıyor” gibi son derece kışkırtıcı fikirleri savunan ve müstehcen sayılan sözcükleri gündelik yaşama sokmaya çalışan Lenny Bruce rolünde mükemmel bir oyunculuk sergiledi ve Fosse'nin birinci sınıf rejisinin de yardımıyla Bruce'un bir kez daha gündeme yerleşmesini sağladı. 


Uzun lafın kısası: Kaçırmayın! 
Emrah Kolukısa 


İç savaşın çok can aldıgı ve çok büyük kayıplara sebep verdiği Lübnan'da yaşananlar hakkında bir fikir sahibi olmak için Maroun Bagdadi'nin Cannes Film 
Festivali'nden ödüllü filmi Hors La Vie son derece iyi bir seçim. 
Fransız bir gazetecinin rehin alınışını konu edinen filmde hem olabildiğince tarafsız, hem de bir hayli gerçekçi bir anlatım bekliyor izleyenleri. 


HMURS 
LA VVE 


Le Harem de 
MA” Cişsmarne 


, ş ali Le Harem de Madame 
, “gi © * , o Osmane karmakarışık 
Mdf v bir siyasi atmosferin eği i, 
| 


e « hakim olduğu günümüz ev Şİ 


j Cezayir'ini tanıtması 

açısından bir hayli ilginç ve başarılı. Çeşitli tehlikeler yüzünden filmin yapımcılarının çekimleri Cezayir yerine Fas'da gerçekleştirmeyi tercih etmeleri de bir başka ilginç not. 


HUssARkl 
1981 tarihli Tout Feu 
Tout Flamme adlı filmden sonra sinemaya 9 
yıl ara veren yönetmen 
Jean Paul Rappenau, 
1990'da Cyrano de gri 
Bergerac ile parlak bir dönüş yapmıştı. 1995 tarihli Le Hussard Sur Le Toit ile bir kez daha tarihi bir konuyu beyazperdeye aktaran yönetmenin, alttan alta ADS metaforlarının da yer aldığı filmi kaçırılmamalı. 
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LENNY (8 Eylül) 

Yönetmen: Bob Fosse 
Oyuncular: Dustin Hoffman, 
Valerie Perrine, Jan Miner, 
Stanley Beck. 


HORS LA VİIE (15 Eylül) 
Yönetmen: Maroun Bagdadi 


Oyuncular: Hyppolite Girardot, 


Habib Hammond, 


LE HAREMDE 

MADAME OSMANE (22 Eylül) 
Yönetmen: Nadir Mokneche 
Oyuncular: Carmen Maura, 
Nadia Kaci. 


LE HUSSARD SUR LE TOIT 
(29 Eylül 
Yönetmen: Jean-Paul 
Rappenau 

Oyuncular: Juliette Binoche, 
Olivier Martinez, Isabelle 
Carre, François Cluzet. 


The Survivors'ta, kaderin cilvesiyle biraraya gelen ve hayatta kalmak için birlikte mücadele vermek zorunda kalan iki adamın öyküsü anlatılıyor. 
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DIRTY ROTTEN 
SCOUNDRELS (9 Eylül) 
Yönetmen: Frank Oz 
Oyuncular: Michael Caine, 


Steve Martin, Glenne Headley. 


HOME FOR THE HOLIDAYS 
(16 Eylül) 

Yönetmen: Jodie foster 
Oyuncular: Holly Hunter, 
Robert Downey Jr., Anne 
Bancroft, Charles Durning, 
Geraldine Chaplin. 


NEIGHBORS (23 Eylül) 
Yönetmen: John G. Avildsen 
Oyuncular: John Belushi, Dan 
Aykroyd, Kathryn Walker, 
Cathy Moriarty. 


THE SURVIVORS (30 Eylül) 
Yönetmen: Michael Ritchie 
Oyuncular: Walter Matthau, 
Robin Williams, Jerry Reed, 
James Wainwright. 


USTALARA SAYGI: W. ALLEN 


INTERLORS (10 Eylül) 
Yönetmen: Woody Allen 
Oyuncular: Diane Keaton, 
Kristin Griffith, Mary Beth 
Hurt, E. G. Marshall, 
Geraldine Page. 


BROADWAY DANNY ROSE 
(17 Eylül) 

Yönetmen: Woody Allen 
Oyuncular: Woody Allen, Mia 
Farrow, Nick Apollo Forte, 
Milton Berle. 


HANNAH AND HER 
SISTERS (24 Eylül) 
Yönetmen: Woody Allen 
Oyuncular: Woody Allen, Mia 
Farrow, Michael Caine, 
Barbara Hershey, Max Von 
Sydow, Dianne Wiest. 


GARDENS OF STONE 

(11 Eylül) 

Yönetmen: Francis F. Coppola 
Oyuncular: James Caan, 
Anjelica Houston, James Earl 
Jones, D. W. Sweeny. 


THE WORLD ACCORDING 
TO GARP (18 Eylül) 

Yönetmen: George Roy Hill 
Oyuncular: Robin Williams, 
Mary Beth Hurt, Glenn Close, 
John Lithgow. 


AVALON (25 Eylül) 
Yönetmen: Barry Levinson 
Oyuncular: Leo Fuchs, Eva 
Gordon, Elizabeth Perkins, 
Lou Jacobi. 


Woody Allen'i ın yönettiği ve ni Hannah and Her Sisters, Eylül ayının hitlerinden biri. 


ABD'li aykırı stand-up'çı Lenny Bruce'un gerçek yaşam öyküsü. 


MACERA-GERİLİM 


LE BD leri Li LA 


MEN OF RESPECT 

(12 Eylül) 

Yönetmen: William Reilly 
Oyuncular: John Turturro, 
Katherine Borowitz, Dennis 
Farina, Rod Steiger. 


SUSPECT (19 Eylül) 
Yönetmen: Peter Yates 
Oyuncular: Cher, Dennis 
Ouaid, Liam Neeson, Joe 
Mantegna. 


CHILD'S PLAY (26 Eylül) 
Yönetmen: Tom Holland 
Oyuncular: Catherine Hicks, 


Chris Sarandon, Alex Vincent, 


Brad Dourif. 


THELMA AND LOUISE 


(13 Eylül) 

Yönetmen: Ridley Scott 
Oyuncular: Susan Sarandon, 
Geena Davis, Harvey Keitel, 
Brad Pitt. 


FORGET PARIS (20 Eylül) 
Yönetmen: Billy Cristal 
Oyuncular: Billy Cristal, Debra 
Winger, Joe Mantegna, 
Cynthia Stevenson. 


WHY DO FOOLS FALL 

IN LOVE (27 Eylül) 
Yönetmen: Gregory Nava 
Oyuncular: Halle Berry, 
Vivica A. Fox, Lela Rochon, 
Larenz Tate. 


THE SERPENTS EGG 


(13 Eylül) 
Yönetmen: Ingmar Bergman 
Oyuncular : Liv Ullmann, 


David Carradine, Gert Fröbe, 


Heinz Bennent. 


PLACES IN THE HEART 
(20 Eylül) 

Yönetmen: Robert Benton 
Oyuncular: Sally Field, 
Lindsay Crouse, Ed Harris, 
Amy Madigan. 


ACROSS THE 

110TH STREET (27 Eylül) 
Yönetmen: Barry Shear 
Oyuncular: Anthony Ouinn, 
Yaphet Kotto, Anthony 
Franciosa, Paul Benjamin. 


| a ve 
THE BLACK STALLION 
RETURNS 
(14 Eylül) 
Yönetmen: Robert Dalva 
Oyuncular: Kelly Reno, 
Vincent Spano, Allen 
Garfield, Woody Strode. 


OLIVER 
(21 Eylül) 
Yönetmen: Carol Reed 
Oyuncular: Ron Moody, 
Shani Wallis, Oliver Reed, 
Mark Lester, Hugh Griffith. 


AUNTIE MAME 
(28 Eylül) 
Yönetmen: Morton Dacosta 
Oyuncular: Rosalind Russell, 
Forrest Tucker, Coral 
Browne. 


Chucky, ilk bakışta tek kötü özelliği çirkin oluşu gibi görünen bir oyuncak bebek... 

Oysa gerçekte, o azılı bir katil. 


Cher ve Dennis Ouaid, Suspect'te cinayetle suçlanan evsiz bir adamın suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor. 
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DÜNYA SİNEMASI 


15 EYLÜL 


22 EYLÜL 


29 EYLÜL 
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HUSSARD 


e 


Yönetmen: Bob Fosse 


Oyuncular: Dustin Hoffman, Valerie Perrine, Jan Miner, Stanley Beck. 


Yapım Yılı: 1974 Süresi: 106 Dakika 

Bob Fosse'nin imzasını taşıyan Lenny, gerçek bir yaşam öyküsünü konu ediniyor. Amerikan kültürel tarihinde çok önemli bir yeri olan ve başı yasalarla sürekli derde girmiş bir sahne sanatçısı olan Lenny Bruce sivri üslubu, hicvettiği farklı konuları ve bazılarına 


HORS LA VIE 


Yönetmen: Maroun Bagdadi 


göre saldırgan diliyle çağdaşlarından ayrılan bir stand-up komedyen. Hayatının büyük bir kısmını mahkemelerde geçiren Lenny Bruce hakkında daha fazla fikir edinmek istiyorsanız Dustin Hoffman'ın büyük bir performans gösterdiği bu filmi kaçırmayın. 


Oyuncular: Hyppolite Girardot, Habib Hammond. 


Yapım Yılı: 1991 Süresi: 93 Dakika Lübnan asıllı Fransız yönetmen Maroun Bagdadi'nin 1991 yılında Cannes 
Film Festivali Jüri Özel Ödülü'nü kazanan filmi Hors La Vie, iç savaş sırasında Lübnan'da rehin alınan Fransız bir fotomuhabirinin başından geçenleri anlatıyor. 


İç savaşta taraf olan fraksiyonlardan biri tarafından kaçırılan Patrick bir hayli zor günler geçirecektir. Bagdadinin filmi her iki tarafın dinamiklerini olabildiğince gerçekçi bir dille ekrana yansıtması açısından bir hayli başarılı bir yapım. 


LE HAREM DE MADAME OSMANE 


Yönetmen: Nadir Mokneche 
Oyuncular: Carmen Maura, Nadia Kaci. 
Yapım Yılı: 2000 Süresi: 95 Dakika 


Günümüz Cezayir'i hakkında sürükleyici bir komedi olan Le Harem de Madame Osmane, yönetmen Nadir Mokneche'in imzasını taşıyor. Ülkenin adım adım iç savaşa yaklaştığı günler- de apartmanında yaşayan kiracılara cehennem azabı yaşatan Madame Os- 


LE HUSSARD SUR LE TOIT 


Yönetmen: Jean-Paul Rappenau 


mane filmin baş karakteri. Cezayir'deki politik ortamın doğurabileceği tehlikeli durumlar yüzünden Fas'ta çekilen film, Madame Osmane'ın etrafındakilerin özel hayatlarına dek yaptığı müdahaleleri ve karşı karşıya kalınan ilginç ve komik durumları anlatıyor. 


Oyuncular: Juliette Binoche, Olivier Martinez, Isabelle Carre, François Cluzet. 


Yapım Yılı: 1995 Süresi: 124 Dakika 

Cyrano De Bergerac adlı filmiyle büyük bir başarı kazanan Fransız yönetmen Jean Paul Rappenau, başrollerini Juliet Binoche ve Olivier Martinez'in oynadığı Le Hussard Sur Le Toit ile bir kez daha tarihi bir drama ile konuk oluyor ekranlara. 1832 yılında, 


Napoleon'un düşüşünün ardından Avusturya'nın baskısını hisseden İtal- ya'da birçok kişi Fransa'ya kaçmaktadır. Bu kaçaklardan biri de Angelo Pardi adında genç bir askerdir. Fransa”da yayılan kolera salgını onun başına hiç beklemediği işler açacaktır. 


BEYAZPERDENİN 
"HÜZÜNLÜ, YALNIZ AMA 
GÜÇLÜ KADIN 
KARAKTERLERİNİN” 
USTA YORUMCUSU 


Juliette Binoche 1964'te Paris'te, oyuncu bir anneyle tiyatro yönetmeni, heykeltıraş bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Oyunculuk uğruna 
süper markette kasiyerlik bile yapan Binoche, 17 
yaşında lonesco'nun bir oyunuyla ilk sahne deneyimini yaşadı. 18 yaşına geldiğinde A Nos Amours adlı filmde rol alan aktris, ardından Andre Techi- ne'nin Rendez-Vous adlı filminde rol aldı. Hail Mary adlı filmde Jean Luc-Godard ile çalışma fırsatı bulan Binoche, her ne kadar pek çok oyuncu tarafından kıskanılsa da, Godard ile olan set ilişkilerinin pek iyi olmadığını söylüyor. 

1988 yılında he Unbearable Lightness of 
Being ile de uluslararası üne kavuşan Binoche, 1992 yılında Louis Malle'nin Damage adlı filminde Jeremy İrons'la oynadı. 

Kieslowski'nin ünlü üçlemesi 
Blue, White ve Red filmlerinde oynayan Binoche, oyunculuktaki ustalığını kanıtladı. B/lue'nun ardından hamileliği dolayısıyla bir süre setlerden uzak duran aktris, 1994 yılında Raphael adlı bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. 


1995'te Jean Paul Rappenau'nun Le Hussard sur le Toit adlı filmiyle sinemaya döndü. 1996 yılında The English Patient ile ilk Oscar'ını kazanan Binoche, Hollywood'a yakınlaşmaya başladı. 

Lasse Hallström'ün Chocolat adlı filminde Johnny Depp ile birlikte rol alan aktris, bir Fransız kasabasını birbirine katan çikolata satıcısı bir kadını canlandırdı. Juliette Binoche, yeni filmi, tarihi drama The Assumption of The Virgin'de başrolü Benicio Del Toro ile paylaşıyor ve oyunculukla ilgili bakın neler söylüyor: 

“Oyuncu olmak kendinden geçmek, sihir yaymaktır. Size sunulmuş bir güzelligi, gücü, belki de yoksunluğu paylaşmaktır. Çünkü film yapmak, fırtınada bir gemi gibidir: Dümende biri vardır, diğerleri izlemededir. 
Bir kişinin boğulması diğerlerinin de boğulacağı anlamına gelir. 
Filmler aralık kapılardır ve her kapıdan girerken kişilik ve yaşam değiştiririm. Her kapı bir sorudur. Yanıtı ise yaşamı kabullenmektedir.” 
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© Yönetmen: Frank Oz 


Yapım Yılı: 1988 Süresi: 105 Dakika 

Yıllar önce çevrilen Bedtime Stories adlı filmin bir yeniden çevrimi olan Dirty Rotten Scoundrels, baştan sona kahkahayla bezeli eğlenceli ve zeka işi bir komedi. Aynı sahil kasabasını mesken tutan iki kadın avcısının çe- 


kişmelerini anlatan film rekabet yeri- 


Yönetmen: Jodie Foster 


Yapım Yılı: 1995 Süresi: 99 Dakika 

Jodie Foster'ın yönetmen olarak imzasını attığı Home For The Holidays, Şükran Günü yemeği için bir araya gelen Larson ailesinin bireyleriyle tanıştırıyor izleyiciyi. Filmin merkez karak- 


teri, Chicago'dan yola çıkıp Baltimo- 


16 EYLÜL 


—— re'daki ailesinin yanına giden Claudia 


WİN | Yönetmen: John G. Avildsen 


Oyuncular: Michael Caine, Steve Martin, Glenne Headley. 


ne birlikte çalışmanın yollarını arayan iki ortağın maceralarına dönüşüyor. 
Zengin kadınları tavlayıp çeşitli ulvi amaçlar için para toplayan iki çapkın kasabaya geleceği söylenen çok zengin bir kadın yüzünden tekrar birbirlerine düşer ve macera ilginç bir hal alır. 


Oyuncular: Holly Hunter, Robert Downey Jr., Anne Bancroft, Charles Durning. 


Larson, kısa bir süre önce işinden olmuştur ve büyüme çağındaki kızıyla ilgili problemlerle uğraşmaktadır. 
Ailenin diğer bireyleriyle biraraya geldiğinde görür ki, onların hayatı da en az kendisininki kadar karışıktır ve yeni dertler sırada beklemektedir. 


Oyuncular: John Belushi, Dan Aykroyd, Kathryn Walker, Cathy Moriarty. 


Yapım Yılı: 1981 Süresi: 91 Dakika 


Hareketsiz bir yaşam süren ve bu yaşamı da benimseyip seven Earl Keese, 


1 
ma 


İ *“ karısının şikayetlerine aldırış etmeden 


— 


, yaşayıp giden mülayim bir adamdır. 
Her şey yandaki eve yeni taşınan bir çiftin gelişiyle alt üst olacaktır. Vic ve 


23 EYLÜL 


Ramona vakit geçirmeden Keese aile- 


© Yönetmen: Michael Ritchie 


Yapım Yılı: 1983 Süresi: 98 Dakika 

Patronunun koltuğunda oturan bir papağan tarafından işten kovulan Donald ile benzin istasyonunun kapısına kilit vuran Sonny kaderin garip cilvesi sonucu biraraya gelirler. Bir akşam yemek yerken bir soyguna tanık olur- 


30 EYLÜL 


lar ve hayatları bir anda heyecan kasinin hayatına girecek ve onların tüm düzenini tehdit edecektir. 

Earl ortada tuhaf bir oyunun döndügünü hissetmiş ama ne olduğunu anlayamamıştır. John Belushi'nin ölümünden üç ay önce vizyona giren film çarpıcı bir kara komedi. 


Oyuncular: Walter Matthau, Robin Williams, Jerry Reed, James Wainwright. 


zanır. Soyguncu, iki kafadarı öldürmeye yemin etmiştir. Farklı kuşaklar- dan olsalar da komedi oyunculuğunun zirvesinde sayılan iki oyuncuyu, Walter Matthau ile Robin Williams”ı biraraya getiren The Survivors, hareketli ve eğlenceli bir film. 


ROBERT DOWNEY JR. 


Ünlü film yönetmeni Robert Downey'nin oğlu olması Robert Downey Jr. 


için şans mıdır şanssızlık mı tartışılır. Saygın bir yönetmenin oğlu olarak, 
5 normal bir vatandaş olsa bile tepkiyle karşılanacak bir hayat tarzı be- 


nimsemiş olması, ona yönelen tepkilerin de artmasına neden oldu. 
Son olarak Ally McBeal'da Larry Paul rolüyle izlediğimiz Downey 


4 Jr.'ın, dizinin kadrosundan çıkartılma nedeni, ünlü oyuncunun yaşa- 


“ mındaki en büyük problemin ta kendisi: Uyuşturucu! 

Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için defalarca tedavi alan Downey Jr., bugün filmlerinden çok skandallarıyla anılıyor. Hepsi de uyuşturucu orijinli skandallar... Oysa çok sayıda filme imza atmış, 

önü de açık bir aktör Robert Downey Jr. 1992 yapımı Chaplin'de, kendisine Oscar adaylığı kazandıran Charlie Chaplin rolü, nasıl bir 

kariyeri ittiğinin en büyük kanıtı değil mi? 
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her çarşamba 22:00 


Yönetmen: Woody Allen 


Oyuncular: Diane Keaton, Kristin Griffith, Mary Beth Hurt, E. G. Marshall. 


“ Yapım Yılı: 1978 Süresi: 87 Dakika 


Hollywood'un en üretken yönetmenlerinden biri olan Woody Allen sinemada en çok etkilendiği yönetmenlerden biri olan Ingmar Bergman'a göndermelerde bulunduğu filmi Iferiors ile alışılageldik komedi çizgisinin dışı- 


na çıkmış ve izlenimci yönü ağır basan 


bir dramaya imza atmıştı. 

Babaları tarafından terk edilen annelerini avutmak amacıyla harekete geçen ve kadının etrafında pervane olan üç kız kardeş, bir süre sonra anneleri- 


Yönetmen: Woody Allen 


ne ilaç olamayacaklarını anlarlar; ama bu olay onları tekrar birbirine yaklaştırmış, dört kadının da hem kendi iç dünyalarına hem de birbirleriyle olan ilişkilerine bakmalarını sağlamıştır. 
Bergman'ın Cries And Wbispers adlı aile dramasına birçok göndermede bulunan film, yönetmeninin kendine özgü performansı kadar Godfather filmlerinin de görüntü yönetmenliğini yapan Gordon Willis'in etkileyici kamera çalışmasıyla da zenginleşiyor. 


Oyuncular: Woody Allen, Mia Farrow, Nick Apollo Forte, Milton Berle. 


Yapım Yılı: 1984 Süresi: 81 Dakika 


Danny Rose eğlence sektöründe kendisine kariyer arayan bir menajerdir. 
Önüne gelen herkesle sözleşme imzalayan, hatta piyano çalan kuşlarla bile çalışan Danny nihayet günün birin- de şarkıcı Lou Canova'nın menajerli- 
.Şini alır ve onun kariyerini yeniden canlandırır. Ancak Canova kolay bir adam değildir ve Danny onun özel hayatına kadar her türlü problemiyle bizzat boğuşmak zorunda kalacaktır. 


Canova ile kavga eden sevgilisi 'Tina mafya üyesi eski sevgilisine dönünce onun peşinden gidip başını belaya sokan da yine Danny Rose olur. Her şeyin üstüne, Canova yeniden ünlenir ünlenmez onu bir başka menajer için terk edecektir. 

Woody Allen, Mia Farrow ve Nick A. 
Forte'nin başarılı performanslarıyla zenginleşen film eğlence endüstrisini de tiye alan güçlü bir komedi. 


HANNAH AND / 
HER SISTERS 
tl 4 


24 EYLÜL 
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Yönetmen: Woody Allen 


Oyuncular: Woody Allen, Mia Farrow, Michael Caine, Barbara Hershey. 


Yapım Yılı: 1986 Süresi: 102 Dakika Hannah And Her Sisters, New York'lu yönetmen Woody Allen'ın mesleki zirvelerinden biri kuşkusuz. Hem komik, hem romantik bir yapısı olan filmde Manhattan'da yaşayan bir grup insa- nın duygusal maceraları anlatılıyor. 


Yine üç kız kardeşin yer aldığı bir öy- 


küyle uzaktan uzağa Çehov göndermelerine ışık yakan yönetmen, Hannah ile evli olduğu halde baldızına ilgi duyan Elliot'un düştüğü komik du- 


rumlara tanık ediyor izleyicisini. Nevrotik yapısıyla aşkta bir türlü aradığını bulamayan Holly ise Hannah'ın eski kocası olan bir televizyon yapımcısıyla flört etmektedir. Onun sorunu da ölmek üzere olduğuna inanmasıdır ve film boyunca Hannah'yı da bu fikrine inandırmaya çalışır. İlişkilerin içiçe geçtiği bu romantik öykü hem Allen'a yeni bir popülerlik kazandırmış, hem de eleştirmenlerden tam not almıştı. 


DIANE KEATON 


O RÜŞTÜNÜ İSPAT ETMİŞ BİR OYUNCU, AMA WOODY ALLEN ONU BİR 'SERSEM' OLARAK GÖRÜYOR 


Broadway müzikali Hair ile oyunculuğa başlayan Diane Keaton, 1972'de bir başka Broadway oyunu Play It Again, Sam'de kariyeri- nin gelişiminde büyük katkı sağlayacak, hayatının en önemli isimlerinden biriyle, Woody Allen'la çalıştı. 

Woody Allen'la ortaklığı sekiz filmle devam etti; ancak Keaton'a göre Allen onu her zaman bir 'sersem' olarak gördü, fakat onu sevmekten de vazgeçmedi. 

Elliden fazla filmde rol alan Diane Keaton, 1978'de Annie Hall'daki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscarı'nı kazandı. 1982'de Reds ve 1997'de Marvin's Room'da ise aynı dalda iki kez daha ödüle aday gösterildi. 


MIA FARROW 


OYUNCULUĞU KADAR, İLİŞKİLERİ İLE DE GÜNDEME GELEN BİR 'GARİP' YILDIZ 


Yönetmen John Farrow ve “Tarzan kız' Maureen 0'Sullivan'ın kızları Mia Farrow, 1945 yılında Los Angeles, California'da doğdu. 

1959'da küçük rollerle sinemaya adım attı. 1966- 
1968 yılları arasında Frank Sinatra ile ilk evliliğini yaşadı. 1968'de Roman Polanski'nin kült filmi Rosematy's Baby ile üne kavuştu. John and Mary (1969) adlı filmde Dustin Hoffman'la oynayarak ününü pekiştirdi ve ödülleri toplamaya başladı. 

Robert Redford'la başrolünü paylaştığı The Great Gatsby ile kariyerini sürdürdü. Televizyon dizilerinde ve tiyatro oyunlarında rol aldı. Bu sırada Woody Allen'la tanıştı ve Midsummer Night's Sex Comedy (1982) filmi ile başlayan ilişkileri 11 film boyunca sürdü. 1993 
yılında aile içinde çıkan bir skandal sonucu bu ilişki sona erdi. Şarkı sesinin kötü oluşunu sık sık dile getiren Farrow, Radio Days (1987) filminde sıkıntı yaşadığını itiraf etmişti. 

90'lı yıllarda televizyon dizilerine ağırlık veren oyuncu buyıl The Last Unicorn filminde Christopher Lee ile birlikte oynadı. Mia Farrow, Birleşmiş Milletler'in iyi niyet elçisi olarak yaptığı çalışmalarla adını sinema dışında da duyurmayı başarmış bir isim. 


SRC her perşembe 22:00 
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Yönetmen: Francis Ford Coppola 


Oyuncular: James Caan, Anjelica Houston, James Earl Jones, D. W. Sweeny. 


Yapım Yılı: 1987 Süresi: 107 Dakika 
1979 yılında Apocalypse Now ile Vietnam Savaşı hakkındaki en çarpıcı filmlerden birine imza atan Francis Ford Coppola, 1987 yılında bir kez daha Vietnam Savaşı'na değindi. Bu kez savaşın çıkışsızlığını gören ve Amerikan ordularının bir an önce Vietnam'ı terk etmesi gerektiğine inanan bir kıdemli çavuş ile idealist bir er arasında geçen daha küçük ölçekli ama yine çarpıcı bir filme imza attı. 
Filmin adı, Gardens Of Stone (Taş 


Yönetmen: George Roy Hill 


Bahçesi) ile savaşta ölen binlerce askerin gömüldüğü isimsiz mezarlara gönderme yapıyor. Çekimler sırasında Francis F. Coppola'nın oğlunun bir tekne kazasında ölmesi ve usta yönetmenin çok zor psikolojik şartlar altında filmi tamamlamış olması da Gardens Of Stone hakkında bir başka önemli not. Oyuncu kadrosunun birinci sınıf bir iş çıkardığı filmde James Caan, Anjelica Houston ve James Earl Jones başrollerde. 


Oyuncular: Robin Williams, Mary Beth Hurt, Glenn Close, John Lithgow. 


Yapım Yılı: 1982 Süresi: 130 Dakika Oscar'lı yönetmen George Roy Hill ile ünlü komedyen Robin Williams'ın 
1982 tarihli filmi The World According To Garp, hem komedi hem de drama unsurlarını mükemmel bir şekilde harmanlayan özel bir yapım. 
John Iving'in aynı adlı romanından beyazperdeye aktarılan film çocukluğundan itibaren yaşamla farklı bağlar kuran T. S. Garp'ın hayatından kesitler sunuyor. 


Yönetmen: Barry Levinson 


Ateşli feminist annesinin üzerindeki etkilerinden tutun da, genç adamın yazarlık sevdasına ve bu alandaki başarısından özel hayatındaki çalkantılara kadar birçok açıdan gözlemledigimiz Garp, farklı psikolojik durumu, ilginç mizah anlayışı ve çarpıcı hayat çizgisi ile sıcacık bir karaktere dönüşüyor. Robin Williams'ın başarılı performansıyla doruğa çıkan film güçlü bir senaryoya sahip. 


Oyuncular: Leo Fuchs, Eva Gordon, Elizabeth Perkins, Lou Jacobi. 


Yapım Yılı: 1990 Oo Süresi: 126 Dakika Barry Levinson'ın Diner ve Tin Men adlı filmlerle başlayan Baltimore Üçlemesinin sonuncusu olan Avalon, 
1914 yılında Rusya'dan göç edip Baltimore'a yerleşen bir Yahudi ailenin serüvenini anlatıyor. 

Sam Krichinsky, 1914'te kendisini bekleyen Gabriel, Hymie ve Nathan'ın yanına göç eder. Bir süre sonra, ileride eşi olacak Eva ile tanışır. Bu aşamadan sonra yeni bir ülkede yaşa- 


manın zorluklarıyla karşılaşan ve kendilerine yeni bir hayat çizgisi çizmeye çalışan Krichinsky ailesinin üyeleriyle birlikte izleyici de kültürler arası çatışmaları ve iki büyük savaş arası Amerika'da yaşanan kimi olayları gözlemliyor. Avalom'un melankolik, hüzünlü atmosferinde Oscarlı yönetmen Barry Levinson kadar Randy Newman imzasını taşıyan müziklerin etkisi de mutlaka dikkate alınmalı. 


ROBIN WILLIAMS 


Robin Williams adını duyunca herkesin aklına kendisi için kült haline gelmiş bir film gelir. Herkesin 'farklı” bir Robin Williams'ı vardır. 

Her biri birbirinden özel ve sinemaya malolmuş karakterler... 

Hırpani görüntüsü, kısa boyu, dağınık saçlarıy- la 'gerçek” bir oyuncu... Biyografisini meraklısı rahatlıkla bulacaktır Robin Williams'ın, biz onun- la ilgili bir ayrıntıyı aktaralım sizlere. Sinema dünyasının özgün aktörlerinden Robin Williams, aslında varlıklı bir ailenin tek çocuğu. Çok büyük bir malikanede doğan Williams, rahatlıkla “bir şirket yöneticisi! olarak yetiştirilebilirdi, neyse ki o oyunculuk eğitimi almayı tercih etmiş ve beyazperde ondan mahrum kalmamış. 


ELİZABETH PERKİNS 


YAN ROLLLERİN GÜZEL VE BAŞARILI YILDIZI, KARİYERİNDEKİ TEPE NOKTAYA, ÇAKMAKTAŞ AİLESİNİN VİLMA'SI OLARAK ULAŞTI 


Güzel ve yetenekli Elizabeth Perkins, 90'larda yıldızı parlamış bir oyuncu. Beyazperdede ilk çıkışını 1986 yapımı About Last Night adlı filmde De- mi Moore'un sinirli, bir tür ruh hastası arkadaşı Joan rolüyle gerçekleştirdi. 

Judd Nelson'la From the Hip (1987) ve biraz daha önemli bir rolde Tom Hanks'le Big (1988) adlı filmlerde rol aldı. Canlandırdığı ikinci derecede önemli roller, Perkins'ın bir anlamda oyunculuk kariyerini belirledi. Bir türlü “esas kız” olamadı. 1988 yapımı Sweet Hearts Dance'da olduğu gibi, bu ay CNBC-e'de izleyeceğimiz Avalon'da da yan rolde olmaya devam ediyor, tabii yine son derece başarılı. 

Love at Large (1990), He Said, She Said (1991), Enid Is Sleeping (1990), Indian Summer (1993) gibi filmlerde rol alan Elizabeth Perkins, 1994'te kariyerinde belki de en iyi rol olan Vilma ile The Flintstones kadrosunda yer aldı. 


ENRCE her cuma 22:00 
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MEN OF RESPECT 


Yönetmen: William Reilly 


Mev or RespecT 


Lu Kİ 5 ed ed 
Yapım Yılı: 1991 Süresi: 108 Dakika 

William Shakespeare'in ölümsüz klasik oyunu Macbehin modern bir uyarlaması olan Men Of Respect, güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan çarpıcı bir film. Üç falcının da kehanetiyle liderlik sevdasına kapılan bir 


12 EYLÜL 


mafya tetikçisi, patronunu öldürmeye karar verir. Örgütün başına geçmek için ihtiyacı olan tek şey bu cinayeti gerçekleştirecek cesarete sahip olmaktır ve bu konuda en büyük desteği ka- 


rısından alacaktır. 


SUSPECT 


Yönetmen: Peter Yates 


Yapım Yılı: 1987 Süresi: 116 Dakika Usta yönetmen Peter Yates'in imzasını taşıyan Swspect, gerilimi hayli yüksek, usta işi bir 'mahkeme? polisiyesi. Adalet Bakanlığı sekreterinin ölmesiyle başlayan süreçte, sağır ve dilsiz Carl Wayne Anderson cinayetle suçlan- 


19 EYLÜL 


maktadır. Eski bir asker olan ve sokaklarda yaşayan Carl, kendisine bir avukat tutamadığı için mahkeme tarafından belirlenen bir kamu avukatı olan Kathleen Riley tarafından savu- 


CHILD'S PLAY 


Yönetmen: Tom Holland 


Yapım Yılı: 1988 Süresi: 83 Dakika Cbild's Play ilk gösterime çıktığında bazıları oyuncak bir bebeğin işlediği kanlı cinayetleri anlatan bir korku filmi fikrini bir hayli riskli bulmuştu; ama aşı tuttu ve Child”s Play kendine özgü konusu ve anlatımıyla korku fil- 


26 EYLÜL 


mi seriyalleri arasındaki yerini aldı. 

Bir çatışma sırasında büyük bir oyuncak mağazasına sığınan bir katil ölmeden hemen önce bir voodoo büyüsü yapar ve ruhunu mağazadaki oyuncak 


58 


Oyuncular: John Turturro, Katherine Borowitz, Dennis Farina, Rod Steiger. 


Ne var ki hem kendi vicdanıyla hesaplaşması hem de mafya içi bir intikam planı işleri iyice zorlaştırır. 

Barton Fink, Big Lebowski, O Brot- her Where Art Thou gibi Coen filmlerinde oynayan ve kuşağının en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen John Turturro, William Reilly'nin yönettiği filmin başrolünde oynuyor. 
Klasik bir öyküyü bir de modern yorumuyla izlemek isterseniz Men of Respecb'i kaçırmayın deriz. 


Oyuncular: Cher, Dennis Ouaid, Liam Neeson, Joe Mantegna. 


nulmaktadır. Diğer yandan jüri üyeleri arasında yer alan Eddie Sanger masum olduğuna inanmakta ve sıradan bir jüri üyesinden farklı olarak, suçlanan Carl'ın masumiyetini ispatlamak için uğraşmaktadır. 

Dava devam ederken, avukat Kathleen Riley ve jüri üyesi Eddie Sanger biraraya gelir ve illegal yöntemleri kullanmaktan da çekinmeyerek bu cinayeti araştırmaya başlarlar. 


Oyuncular: Catherine Hicks, Chris Sarandon, Alex Vincent, Brad Dourif. 


bebeklerden birisinin içine aktarır. 
İçine katilin ruhu giren bebeğin adı Chucky'dir ve çok kısa bir süre sonra küçük bir çocuğun odasında yerini alacaktır. Tabii ki onun farklı bir oyuncak olduğundan kimsenin haberi yoktur. 

Canlıdır, ona ruhunu aktaran katilin sesiyle konuşmaktadır, üstelik en kötüsü de tıpkı onun gibi kanlı cinayetler işlemektedir. 


JOHN TURTURRO 


İLK YÖNETMENLİK DENEMESİ MAC İLE ALTIN PALMİYE KAZANAN TURTURRO, AYNI FİLMDE HEM BAŞROLÜ OYNADI HEM DE SENARİSTLİĞİ ÜSTLENDİ 


Kıvırcık saçları, gergin görüntüsüyle çok da 'çarpıcı” bir görüntüsü yok John Turturro'nun; ama bu sıradan görüntüsüne inat sinemanın “sıradışı” oyuncularından biri olmayı başarmış bir isim. 

1984'te Mark Buntzman'ın yönettiği Exterminator I'de, Robert Ginty ile birlikte kamera karşısına geçerek başladığı sinema kariyerinde, aynı yıl The Flamingo Kid'de de rol aldı. 1985 yapımı Desperately Seeking Susan ve To Live And Die in L.A; 1986 yapımı 


The Color of Money, Gung Ho, Hannah And Her Sisters, ii Off Beat ve 1987'de çekilen The Sicilian adlı filmlerin g ie & ardından oyunculuğunu tüm sinema dünyasına k&- o #. “e 


bul ettirdiği Five Corners geldi. ii 

Rol aldığı yapımlarda başarılı grafiğini sürdüren Turturro, 1992'de, geçtiğimiz aylarda CNBC-e'de izlediğimiz Mac adlı filmin senaryosunu yazdı, yönetmenliğini yaptı ve başrolünü üstlendi. 
1999'da /luminata adlı filmde de bu önemli üç görevi üstlenen Turturro, 1991'de Barton Fink'deki rolüyle Cannes'da En İyi Erkek Oyuncu; 1992'de Mac ile ise Cannes'da Altın Kamera yi. i ödüllerini kazandı. | Kİ 


CATHERİNE HICKS 


Kariyerine dizilerin “çekici kadını” olarak başlayan Catherine Hicks'in yıldızı 1980 yapımı Marilyn: The Untold Story'deki 'sarışın bomba' rolüyle Emmy almasının ardından parladı. 

Bir sonraki yıl Death Valley adlı filmle beyazperdedeki ilk başrolünü kapmış oldu. İlerleyen yıllarda Garbo Talks, The Razor's Edge (ikisi de 1984), Fever Pitch (1985), Peggy Sue Got Marri- ed, Star Trek IV: The Voyage Home (ikisi de 1986), Like Father, Like Son (1987) ve She's Out of Control (1989) gibi filmlerde “çok büyük yankı aldığı iddia edilemeyecek” ama asla küçümsenmeyecek rollerle kariyerine devam etti. Bir tür şanssızlık sonucu, rol aldığı filmlerde dikkati hep diğer aktör ve aktrisler çekince, Catherine Hicks, hak ettiği şöhrete gerçek anlamda hiç kavuşamadı. Bu ay CNBC-e'de izleyeceğimiz Chila's Play (1988), beklenmedik şekilde başarı sağlayınca, bu filmdeki bekar anne' rolüyle Hicks, şanssız gidişine son vermiş oldu. 


ENRCE her cumartesi 20:00 
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Yönetmen: Ridley Scott 


Oyuncular: Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel, Brad Pitt. 


Yapım Yılı: 1991 o Süresi: 123 Dakika Ridley Scott'ın yönettiği Thelma ve Lowise, keyifli bir yol hikayesi. Geena Davis ve Susan Sarandon'ın rol aldığı filmde, iki kadının günlük yaşamları- nın rutininden kaçmak üzere çıktıkları yolculuk anlatılıyor. 

Tahmin edebileceğiniz gibi, yolculugun başlamasıyla birlikte iki kadının başına birçok olay geliyor. Louise'in, arkadaşına tecavüz etmeye kalkışan bir adamı öldürmesi, bu olaylardan sadece biri. Bu noktadan itibaren “ba- 


Yönetmen: Billy Cristal 


sit bir kaçamak” olmaktan çıkan maceraları, iki kadını bilmedikleri bir dünyaya yönlendiriyor. Hem dostlukları, hem de inançlarını sorgulama noktasına gelen iki kadın arasında garip bir ilişki kuruluyor. 

Thelma ve Lowise, gösterildiği dönemde tüm dünyada, feminist mesajlar taşıması nedeniyle çeşitli tartışmalara konu olmuştu. 

Harvey Keitel ve Brad Pitt'in varlığı da asla es geçilmemeli. 


Oyuncular: Billy Cristal, Debra Winger, Joe Mantegna, Cynthia Stevenson. 


Yapım Yılı: 1995 Süresi: 97 Dakika 

Ünlü komedyen Billy Cristal'ın hem senaryosunu yazdığı, hem yönettiği, hem de başrolünü üstlendiği Forget Paris, türün tüm gereklerini yerine getiren başarılı bir romantik komedi. 
Mickey Gordon mesleğinde son derece başarılı bir NBA hakemidir. Babasının ölümü üzerine onu toprağa vermek için Paris'e gittiğinde tuhaf bir karışıklık sonucu tabutun kaybolduğunu anlar. Paris'deki havayolları gö- 


Yönetmen: Gregory Nava 


Yapım Yılı: 1998 Süresi: 110 Dakika 
1956 yılında Why Do Fools Fall In 
Love, adlı parçalarıyla büyük bir sükse yapan Frankie Lymon And The Teenagers grubunun solisti Lymon'ın gerçek yaşam öyküsünü anlatan filmde başrolleri Oscar'lı aktris Halle Berry ve Larenz Tate paylaşıyorlar. 
Daha 13 yaşında başarıyla tanışan Lymon'ın kariyeri solo çalışmaya başlayınca tepetaklak olmuş, genç şarkıcı 
18 yaşında uyuşturucu yüzünden ha- 


revlisi Ellen ile tartışan Mickey, hayatının tüm akışını değiştirecek bir aşkın eşiğinde olduğunun farkında değildir. 
Gerçekten de Mickey ve Ellen arasında filizlenen yakınlık onca kargaşa arasında kısa bir süre içinde aşka dönüşür ve iki sevgili hemen evlenmeye karar verirler. Ne var ki aslında bam- başka dünyaların insanlarıdırlar ve ilişkileri bir süre sonra içinden çıkılması güç bir hale dönüşecektir. 


i Oyuncular: Halle Berry, Vivica A. Fox, Lela Rochon, Larenz Tate. 


yata veda etmişti. Film 1980'li yıllarda Lymon'ın telif hakları için açılan bir dava sürecinde geriye dönüşlerle ilerliyor ve genç adamın meslek hayatını, yükselişini ve çöküşünü anlatıyor. Filmde Little Richard gibi rock'n'roll dünyasının kimi isimlerine de rastlamak mümkün. Müzik dünyasının içindeki çarpıklıkları dile getiren film baştan sona ilgiyle izlenen başarılı bir yapım. 


Siyah kuğu 


HALLE BERRY 


çilmesiyle şansı dönen 'melez” Halle, sırayla M 


America ve Miss Globe taçlarını giydi. 1987 yılında aktris olma idealiyle üniversiteyi bırakan Berry, mankenlik yap- 


tığı Chicago'da Evimiz Hollywood'da adlı dizinin yaratıcısı Aaron Spelling tarafından keşfedildi. İlk ciddi sınavını Spike Lee'nin uyuşturucu bağımlısı bir zenciyi konu aldığı Jungle Fever'da verdi. Berry rol 

için hapçılarla günlerce yaşamış, banyo yapmayı kesmiş, hatta bir striptiz klübünde sahne bile almıştı. Eddie Murphy ile başrolü paylaştığı Boomerang filmiyle dikkatleri çekmesine karşın Flintstones'daki silik performansıyla, 

Speed'in başrolünü kaçırdı. 

Halle'nin küçük yaşlardan beri, melez olmanın zorluklarıyla boğuşmaya alışmış egosu pes etmedi. Siyah akitrislere artan ilginin 'bahşettiği” rüzgarı da arkasına alan Halle Berry, birçok sıradan TW dizisinde çalıştıktan sonra, /ntrodu- cing Dorothy Danaridge filmindeki performansıyla kadın başrol oyuncusu dalında Golden Globe ve Emmy ödüllerini kazandı. 

İzleyiciler Halle Berry'yi X-Men ve Swordfish'ten tanıyor; ancak Berry manşetlere tarihin ilk siyah kadın başrol oyuncusu Oscar'ını kazanarak gir  $ di. Siyah bir ilam mahkumunun dığı ve bir siyal 


karşılığını fazlasıyla aldı. 'Melez' kız Amerikan popüler tarihine geçtiği O gecesinde, kameralar Hollywood'un ilk siyah aktörü ve aynı gece Yaşamboyu Başarı Ödülü alan Sidney Pointier'in yaşlı gözlerini çekiyordu. 


ENBCE her cumartesi 22:00 
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Yönetmen: Ingmar Bergman 


Yapım Yılı: 1977 Süresi: 119 Dakika Usta yönetmen Ingmar Bergman'ın 
The Touch'tan sonra ikinci İngilizce filmi olan The Serpent's Egg (Das Schlangenei), yönetmenin yapım sürecinde İsveçle hiçbir bağlantısı olmayan ilk filmi olarak bilinyor. 


Manuela ve Abel Rosenberg, yakın gelecekte tüm Avrupa'yı saracak olan Nazi dehşetinin tohumlarının atıldığı yıllarda Berlin'de yaşayan Yahudi trapezcidir. Manuela'nın eşinin (Abel'in de erkek kardeşi) intiharı, iki kadını 


Yönetmen: Robert Benton 


Yapım Yılı: 1984 Süresi: 107 Dakika 

Sally Field'e ikinci Oscar'ını kazandıran Places In The Heart, büyük bunalım sırasında kocası ölünce borç içindeki çiftliklerini tek başına idare etmek zorunda kalan bir kadının yaşa- 


© 


lu i, © dıklarını anlatıyor. 

ww. Son derece zor bir dönemde kolay kolay kimsenin üstesinden gelemeyeceği bir işe kalkışan Edna, en büyük yardımı Moze ve görme özürlü pansiyoneri Willden alacaktır. Irk ayrımcılığına 


Yönetmen: Barry Shear 


Yapım Yılı: 1972 Süresi: 97 Dakika 


70'li yılların polisiye filmleri arasında ii özel bir yere sahip olan Across The 110ih Street, İtalyan mafyasına ait 
300 bin dolarla kayıplara karışan üç 
siyahi soyguncunun peşindeki iki polis memurunun macerasını anlatıyor. 
Deneyimli ama çürümüş bir beyaz polisle, onun ortağı olan genç ve dürüst siyahi polis, sadist Mafya patronu 
Nick D'Salvio'dan önce soyguncuları bulmak üzere harekete geçerler. 
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Oyuncular: Liv Ullmann, David Carradine, Gert Fröbe, Heinz Bennent. 


Berlin'de zor durumda bırakmıştır. 
Bir dizi aksilik sonrasında, iki kadın kendilerini bir terapi merkezinde bulur. Adı terapi merkezi olsa da aslında burası Nazilerin insanlar üzerinde çeşitli deneyler yaptıkları bir yerdir ve yaşam Manuela ve Abel için iyice çekilmez bir hal alacaktır. The Serpent”s Egg'in bir özelliği de yönetmen Ingmar Bergman ve başrol oyuncusu Liv Ullmann'ın uzun süren ortaklıklarına iyi bir örnek oluşu. 


Oyuncular: Sally Field, Lindsay Crouse, Ed Harris, Amy Madigan. 


dair göndermeler de yapılan Places In The Hear?'ta başta Sally Field olmak üzere Ed Harris ve birinci derecede olmasa da etkileyici bir rolle John Malkovich dikkat çekiyor. 

Places in the Heart'ın bir başka özelliği ise yönetmen Robert Benton'ın filme kendi aile geçmişinden izler taşımış olması. Zaman zaman duygusal atmosferin ağırlığını hissettirdiği fim, etkileyici bir finalle sona eriyor. 


Oyuncular: Anthony Ouinn, Yaphet Kotto, Anthony Franciosa, Paul Benjamin. 


Son derece etkileyici aksiyon sahneleriyle hafızalarda yer eden filmin başrollerinde Anthony Ouinn ve Yaphet Kotto yer alıyor. 

Filmin Bobby Womack tarafından seslendirilen şarkısı da zamanında büyük ilgi görmüş, hatta yıllar sonra Ouentin Tarantino üçüncü filmi Jackie Brown'da aynı şarkıyı kullanarak Across The 110:h Sireet'e göndermelerde de bulunmuştu. 


ED HARRIS 


Oyunculuğa başladığı Oklahoma'dan 1973'te Los Angeles'a taşınan Ed Harris, 1978'de Coma adlı filmde ilk rolünü kaptı ve sadece bir yıl sonra Knightriders'taki kritik Billy rolüyle kendini sektörde göstermeyi başardı. 

New York'taki çıkışını ise Sam Shepard'ın Fool For Love adlı filmi ile yapan Harris, bu filmdeki rolüyle 1983 
Obie Ödülü'nü kazandı. 1995'te Apollo 13'le En İyi Yardımcı Oyuncu dalında Oscar'a ve Altın Küre'ye aday gösterildi. Truman Show'daki rolüyle aynı dalda Altın Küre'yi evine götüren Harris, Oscar da dahil birçok ödüle aday gösterildi. Ed Harris'in son Oscar adaylığı ise 2000 tarihli Pollock'taki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalındaydı. 

Ed Harris için “bugünün oyuncusu, yarın efsanesi” deniliyor, tanıyanlar asla karşı çıkmayacaktır sanıyoruz. 


SALLY HELD 


Sally Field bugün 57 yaşında; seçtiğimiz fotoğraf ise çok daha eskilere ait. 
Kariyerine başladığı TV yapımı Gidget'in çekildiği yıllara... 

O dönemde Sally Field fotoğrafta görüldüğü gibi “neşeli, genç kız” imajıyla ün salmıştı. Güzelliği ve sevimliliğinin yanı sıra *çekici” bulunuyordu hayranları tarafından. 1970'lerde oyunculuğuyla da şöhreti yakalamaya başladı. 

Kariyeri 1979'da Norma Rae, 1984'te ise bu ay CNBC-e'de izleyeceğimiz Places in the Heart'la gelen iki Oscar'la tepe noktasına ulaştı. Steel Magnolias (1989), Mrs. Doubtfire (1993), Forrest Gump (1994)... Olgunluk dönemine gelmiş ünlü oyuncu yakında yeni bir sürpriz- le karşımızda olabilir. 
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MÜZİK 


DEEP PU 


RPLE 


EFSANEVİ GRUP DEEP PURPLE ÜYELERİ, INFO'YA KONUŞTU. 
ÖZEL RÖPORTAJI VE GRUBUN BERLİN KONSERİ 7 EYLÜL'DE CNBC-e'DE 


Müzik endüstrisinin her gün değişen dünyasında efsanelere rakip olmak isteyen birçok grup ortaya çıkıyor. Yeni türler ve yeni akımlar çabasını 
sürdürürken, rüzgarı hâlâ esen bir grup var: 30 
yıllık öyküleri dilden dile anlatılan Deep Purple! 
Smoke on the Water ile bir sonraki kuşağa miras kalacak grup, son stüdyo albümleri Abandon'u beş yıl önce çıkarmış, ik yıl sonra da Concerto For Group And Orchestra'yı sevenlerine yeniden anımsatmıştı. 

Şimdi sıra yeni albüm Banana'da. 

Abadom'un dinleyiciyi biraz uğraştırdığını itiraf eden bass gitarist Roger Glover yeni albüm Banana kolay hazmedileceği için mutlu. Grup üyeleri yalnızca bir ay içinde Banana'yı yazıp 
2003 yılının baharında kayıtlara başladı. Albüm, 


EYLÜL 2003 


CUMARTESİ KONSERLERİ 18:00 


grubun yeni klavyecisi Don Airey için de yeni bir sayfa açıyor. Rainbow, Gary Moore ve Ozzy Osbourne ile pişen Airey, geçen yıl grubu terk eden Jon Lord'un yerine gelen taze kan. 

13 yeni parçanın yer aldığı Banana efsaneyi sabırsızlıkla bekleyen hayranları için bir solukta dinlenecek bir albüm. 

CNBC-e'nin, izleyicilerini dünyanın her yerinde dev gruplarla buluşturan ödüllü müzik programı INFO, Ağustos ayında Club Nokia işbirliği ile bu kez iki şanslı izleyicisini Deep Purple ile tanıştırdı. Berlin'de yeni albümlerinin tanıtımı için bir basın toplantısı yapan grup, bir sonraki akşam da Columbiahalle'de unutulmayacak bir konser verdi. Eski ve yeni albümlerden derlenen parçalarla gerçekleşen konser, efsane grubun hâlâ formda olduğunu kanıtladı. 

Daha önce izleyicilerini Elton 
John, Erasure, Bon Jovi, Depeche 
Mode, Aerosmith, Coldplay, Linkin Park, Metallica, Lenny Kravitz, Kylie Minogue, Eminem, 50 Cent, 
Tori Amos, The Cranberries, Red 
Hot Chili Peppers ve N Sync ile biraraya getiren INFO'nun Deep 
Purple Özel Programı ve grupla yapılan “Türkiye'ye özel ilk ve tek röportaj 7 Eylül'de CNBC-e ekranlarında olacak. Emrah SAKA'nın hazırlayıp sunduğu INFO her Pazar saat 18:30'da CNBC-e'de. 


KONSERLERİ 


PAZAR / KLASİK MÜZİK 07:00 


EYİ TE e METALLICA (2003) ZEYLÜL .......... AVRUPA KONSERLERİ 1995/1 
KE YAR SIMPLYRED 14EYLÜL............. BRAHMS SYMPHONYS 1 
20 EYLÜL ...... CRANBERRIES (TÜRKİYE KONSERİ) 21EYLÜL ........... BRAHMS SYMPHONYS 243 
e A MERCEDES SASO 28EYLÜL. ............. BRAHMS SYMPHONYS 4 


www.cnbce.com 


DISCOVERY CHANNEL 


Mısır, Krallar Vadisi'ndeki küçük bir tapınak duvarının arkasında, daha önce hiç fark edilmemiş küçük bir odada yapılan araştırmalar, üç kayıp mumyayı ortaya çıkardı. 

Şu ana kadar hiç incelenmemiş ve tanımlanmamış bu mumyalar yüzyıllar boyunca burada karanlıkta beklemekteydi. 

Dr. Joann Fletcher bulunan bu üç mumya- dan birinin, Mısır tarihinin en ünlü kraliçelerinden Nefertiti'ye ait olduğuna inanıyor. 
Eğer tezi doğru çıkarsa, 80 yıl önce Tutankhamun'un mezar keşfinden sonra en büyük arkeolojik buluş olarak tarihe geçecek. 
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İLK BAKIŞTA GÖREMEDİKLERİNİZ, KARANLIKTA KALMIŞ GERÇEKLER, 
AYRINTILAR DİSCOVERY CHANNEL'DA 


7-12 Eylül MISIR HAFTASI 


NEFERTITI REVEALED İLE BAŞLAYACAK 
MISIR YOLCULUĞU, 12 EYLÜL'E KADAR DISCOVERY CHANNEL EKRANLARINDA 
DEVAM EDECEK 


07 Eylül, 21:00 - Nefertiti Revealed 

07 Eylül, 23:00 - Jowrney Through The Valley Of Kings 
08 Eylül, 21:00 - Great Sphinx: Lord Of The Pyramids 
09 Eylül, 21:00 - Hidden: Curse Of The Egypt Mummies 
10 Eylül, 21:00 / 23:00 - History Of Egypt 

11 Eylül, 21:00 - Curse Of The Tutankhamun 

12 Eylül, 21:00 - Lost Mummy of The Imhobes 


Her Pazar o DİSCOVERY SUNDAY 


Extreme Engineering: Tunnelling Under the Alps (28 Eylül Pazar, 21:00) 


56 mil uzunluğundaki tünel sadece İsviçre'nin 
değil, dünyanın en uzun tüneli. Kayaların patlatıldığı, duvarların çöktüğü bu olağanüstü inşaat alanında çalışmalar çok zor şartlarda sürdürülüyor. Bir bölüm kazıldığında çökmesini engellemek için örülen beton duvarların, beton çok hızlı kurursa basınç nedeniyle çökme ihtimali risklerden sadece biri. Alp Tünelleri sonsuza kadar tehlikeli kalacak gibi görünüyor. Son birkaç yılda tünel çalışmalarında 220 kişinin ölmesi, tehlikenin yaşama en çıplak yansıması. Pek çok insana göre Alpler doğa harikaları, onları aşmaya çalışan tüccarlar içinse darboğazlar. 


Extreme Engineering: Holland's Barrier to the Sea (28 Eylül Pazar, 22:00) 


Büyük bölümü deniz seviyesinin altın- | da olan Hollanda üç önemli nehrin de | havzası. Denizin taşmasını engellemek | 


için Orta Çağ'da kanallar inşaa edilmeye başlandı. Bu kanalların uzunluğu günümüzde 1600 km'ye ulaştı. 1953 yılında yaşanan deniz taşması 1280 km”lik bir alanı etkiledi. Bu afet sonucu 1800 kişi öldü, 47 bin ev, 200 bin hayvan zarar gördü. Bu taşkın ve 1993-1995 yıllarındaki kasırgalar dünyanın mühendislik harikalarından birinin doğuşuna sebep oldu: Delta Çalışmaları. 


Extreme Engineering: Bridging the Bering Sirait (28 Eylül Pazar, 23:00) 


Bering Strait Köprüsü, Kuzey Amerika ve As- ya'yı birleştiriyor. Bu birleşme iki kıtaya da benzeri görülmemiş bir ekonomik gelişme getirecek. 

Köprünün Atlantik Okyanusu'nda, 55 millik azgın deniz ve buz üzerinde 220 ayağı var. Her ayak 1200 ayak yüksekliğinde, iki ana ayak ise büyük gemilerin geçmesine olanak vermek için 
1800 ayak yüksekliğinde. İklim şartları nedeniyle köprü, beton ve kablolardan yapılmış. 

Potansiyel tehlike olarak buzlar, gemilerin buz sıçratması, araç çarpmaları ya da trenlerin ray- dan çıkmasıyla oluşabilecek yangınlar gösteriliyor ve önlemler bu risklere göre alınıyor. 
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RA Bb Yü 


w i sam - 1 TI kı, ü 
: mi | iri © www.radioeksen.com 

SEYREDILEN ' EZER 
| daki 70lerin TV dizilerinden biriyle Çek ani- DAĞIN NER MY PHILOSOPHY 
| masyon efsanelerinden Svankmajer'in birleş- 02 MEGORAL e a a PASS IT ON 
mesiyle ortaya çıktı. 03. BLACK REBEL MOTORCYCLECLUB....... STOP 

i i 1 , Sadece 7 haftada Collision Stüdyoları'nd 11 

KLİPLERİN HEPSİ “TİCARET” ARACI | adece a a a S iŞlON udyoların a VU e e e FEEL GO00D HİT OF THE FALL ia tamamlanan klip, tercih edilen renk ve stil 05.KATONOMA............ BALLADE MEXICAINE DEGİL, SANAT ESERİNE bakımından SÖ'lerin Doğu Avrupa'sında 06. MARIANNE FAJTHFULL........ SONG FOR NICO DÖNÜŞEN KLİPLER DE VAR. kullanılan basit animasyon tekniği mantığıy- en GO TO SLEEP 


la çekildi. Gelenekselle, fütürist dijital bilgi- 


; Ml ii 08. LYNYRD SKYNYRD........ DEAD MAN WALKIN' 

e e sayar ortamının buyusu; yanı eski ile yeni 

KLİBİ BUNUN EN İYİ kalin bike el oi ona GPLAGEBO.. SPECJAL NEEDS 10.STARSAİLOR................ SİLENCE 1S EASY 


o 
RADIOHEAD'İN THERE THERE se 
İl 


çıkarttı. Klipteki hayvan figürlerini kullanma fikri Bay Potter'ın Tuhaf Şeyler Müzesi'nde bulunan dondurulmuş hayvan maketlerin- Radyo Eksen, dinleyicilerinden gelen oylarla geçtiğimiz ay den etkilenilerek ortaya çıktı. Nick Cave & The Bad SeedSs'in en iyi 10 şarkısını seçti Klibin açılışı, istenen klostrofobik havanın 


ÖRNEKLERİNDEN BİRİ 


Müzik piyasası içinde albümlerin yayınlanması kadar parçaların ve grupların tanıtılması da önemli. Sanatçıların dinleyicileriyle buluşabilmesinde 


büyük etkisi olan video yönetmenleri arasında, p- N |! Şaranlakil ni in Bekin öşmlali bi e e, AS I SAD SADLY BY HER SIDE yasaya yeni çıkmış bir grubu ya da albümü tanıtıp, e ao e O THE WEEPING SONG pazarlamasını yapmakla kalmayıp; bu işi bir sanat a Stüdyoları'nda çekildi. Thom Yorke'un ak- VE a e Ek e DO YOU LOVE ME olarak algılayanlar da var. sak hareketleri klasik “kare kare çekim tekni- e eme m m HENRY LEE 
29 yaşındayken kendini “Amerikan popüler kültü- | giyle? değil, 1/3 hızda, yavaş ve acı çeken gö- e e BABE !'M ON FIRE 
rünün rönesans adamı? olarak tanıtan Spike Jonze rüntüleri meydana getiren dijital kare mani- w e RED RIGHT HAND bu yönetmenlere iyi bir örnek. Beastie Boys'un Sabo- g pülasyonu kullanılarak elde edildi. ye ee Ke FROM HER TO ETERNITY li m e ii Thom Yorke'un da oyunculuk yeteneğini Me PAPA WON'T LEAVE YOU, HENRY an e epey sia Tes Ob S0 | | unutmamak gerek. Yönetmen Chris Hope- e Ye THE MERCY SEAT ? well bir röportajında “Eğer Thom müzik DE e O e INTO MY ARMS 


Owiet parçasında da kendini hissettirdi. 
Rage Against The Machine'in Sleep Now In The Fire adlı şarkısı gibi politik demeçlerin öne çıktığı ya da MTV tarafından sansüre uğrayan Mark Romanek imzalı Nine Inch Nails'ın Closer kliplerinin yanı sıra Kid Koala, Red Hot Chili Peppers ve Björk'ün tercihi olan “animasyon tekniklerinin kullanıldığı?” videolarda yö- w netmen ve ekibinin harcadığı emek ve yaratıcılıkları da kendini açıkça hissettiriyor. Gorillaz'ın seçimi olan Jamie Hewlett gibi bir dahinin elinden çıkmış animasyon film tekniğinin kullanıldığı kliplerin bir benzerinideRa- W | diohead'in Paranoid Android şarkısı için Magnus Caris- son hazırlamıştı. 
Radiohead, son albümü Hail To The Thief'ten seçtiği ilk single There There için de animasyon tekniğini kullan- | mayı tercih etti; fakat bu kez klipte sadece animasyona degil, canlı görüntülere de yer verildi. Filmin öyküsü, Grimm Kardeşler'in hikayeleri gibi bir dükkanda yaşayan, uyandığında etrafındaki tüm arkadaşlarına hayat veren bir kedi ve çevresindekilerin hikayesini anlatan Bagpuss adın- 


yapmaktan sıkılırsa kesinlikle oyunculukta kendine iyi bir kariyer edinebilir” diyor. 

. Radiohead, düşük bütçesi nedeniyle Creep a videosu için, 1992 yılında Oxford'da verdiği konserde çekilen görüntüleri kullanmıştı. 
Oysa şimdi Dilly Gents, There There klibinin yönetmeni Chris Hopewelbi internet sitesin- de yaptığı çalışmalara hayran kalarak buluyor ve -Thom Yorke'un oğlu için kiraladığı Bagpuss dizisinden etkilenerek yeni single'larına çekmek istediği klip konusunda- kendilerine yardımcı olup olamayacağını soruyor. 
Thom Yorke sonunda istediği klibin çekil- , mesini sağlıyor ve uzun süre konuşulacak ba- “Yandık! Hiçbir zaman şarılı kliplere örnek bir Radiohead videosu Amerikan vizesi ortaya çıkıyor. Bununla birlikte grubun hay- alamayacağız.” ; ranları arasında yapılan anketlerde düşük dl le 
2 . > adohead gitaristi) 
bütçe ile çekilmiş olmasına karşın Creep hâ- Bristol 
lâ bir numara seçiliyor. 2003 
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HANNAH AND HER SISTERS 
Yönetmen: Woody Allen 


Oyuncular: Woody Allen, Mia Farrow, Michael Caine, Dianne Wiest, Max Von Sydow. 


el ADI Yapım Yılı: 1986 


HOLLY (DIANNE WIEST): Gerçekten bir kriz atlatmışsın. Nasıl aştın? Sana rastladığımda çok iyi görünüyordun. Şimdi de iyi görünüyorsun. 
(Mickey ve Holly, parkta ağaçlar arasında yürümektedir. Mickey konuşmaya başladığında, ekrana, sözünü ettiği gece gelir. Odasındadır ve elin- de bir tüfek vardır.) 

MICKEY SACHS (WODDY ALLEN): Bir ay kadar önce dibe vurdum. Tanrısız bir evrende yaşamaya devam etmek istemiyordum. Bir tüfeğim vardı, onu doldurdum. İster inan ister inanma ve kafama bastırdım. Kendimi öldüreceğimi düşündüm. Sonra “ya yanılıyorsam” diye düşündüm, ya bir tanrı varsa... Sonuçta kimse gerçekten bilmiyor... Sonra “hayır” dedim. 

(Kamera, Mickey'den, hemen arkasındaki aynaya doğru kaymaya başlar.) 

MICKEY: “Belki? yeterli değil. Kesinlik ya da hiçlik istiyordum. Saatin tiktaklarını çok net hatırlıyorum. Kafamda bir silahla donmuş halde oturmuş, ateş edip etmemeyi düşünüp duruyordum. 
(Mickey'nin anlatımı sürerken aynaya bir kurşun isabet eder ve ayna parçalanır. Mickey sakin bir ses tonuyla anlatmayı sürdürmektedir.) 
MICKEY: Birden silah patladı. Çok gergindim, yanlışlıkla tetiğe basmıştım; ama öyle terlemiştim ki silah alnımdan kaymış ve beni ıskalamıştı ve birden komşular kapıya vurmaya başladı. Tüm sahne bir kargaşaydı. Kapıya koştum, ne söyleyeceğimi bilmiyordum..... Bildiğim tek bir şey vardı, evden çıkmalıydım. Temiz havaya çıkmalı ve kafamı boşaltmalıydım. 

(Ekranda, sokaklarda elleri cebinde yürüyüşü belirir. Mickey ve Holly hala parktadır.) 

MICKEY: Sokaklarda yürüdüğümü hatırlıyorum. Yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm... Her şey 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çok şiddetli ve gerçekdışı geliyordu. Uzun süre dolaştım. Saatler sürmüş olmalı. Oturmam gerekiyordu. Sinemaya gittim. Hangi filmin oynadığını bilmiyordum. Mantıklı düşünebileceğim ve dünyayı yeniden perspektife oturtabileceğim bir ana ihtiyacım vardı. 

(Mickey, sinema salonundadır ve perdede siyah beyaz bir film gösterilmektedir.) 

MICKEY: Üst kata balkona çıkıp oturdum. Çocukluğumdan beri birçok kez izlediğim ve her zaman çok sevdiğim bir filmdi. Perdedeki insanları seyrettim ve kendimi filme vermeye başladım. 
Kendime “nasıl olur da kendini öldürmeyi düşünebilirsin” demeye başladım. Aptalca değil mi? 
Şunlara bak. Gerçekten komikler. En kötüsü doğruysa ne olacak? Ya Tanrı yoksa? Ya buraya bir tek kez geliyorsan ve hepsi bu kadarsa? Bu deneyimin bir parçası olmak istemez misiniz? Her şey sıkıcı değil ki. Asla alamayacağım cevapları arayarak hayatımı mahvetmekten vazgeçmem ve hâlâ devam ediyorken ondan zevk almam gerektiğini düşündüm. Ya sonra? Belki bir şey vardır. 
Kimse gerçekten bilmiyor. “Belki?nin hayatını asmak için fazla çürük bir dal olduğunu biliyorum, ama elimizdekinin en iyisi bu. O zaman arkama yaslanıp, gerçekten zevk almaya başladım. 
(Sahne, parktaki yürüyüşe geri döner. Holly, “skandalla” sonuçlanan son çıktıkları geceden bahsetmeye başlar.) 

HOLLY: ...Çıktığımız o akşam yaptıklarımdan hep pişman oldum. Kendimi gerçekten aptal durumuna düşürdüm. 

MICKEY: Saçmalama. Ben... Benim hatamdı. 
HOLLY: Tekrar çıkmak ister misin? 

MICKEY: Tabii. Bu akşam boş musun? 
HOLLY: Evet. 


